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RANSIZ Cumhurbaşkanı General Charles De Gaulle bu Cum. 
'huriyet Bayramımızda konuğu- 


“muzdur, Biz bu ziyaretten hem Tür- 


kiye: için hem de Fransa için olumlu “sonuçlar elde edileceğini ummakta, “Bunu dilemekteyiz, 

-Hiç şüphe yok ki, General De Gaulle'ün başında “bulunduğu Fransa, 


“emperyalist dünya. sisteminde sömü- 


rTücü devletler safında önemli bir yeri olan, Batının gelişmiş, zengin, kapitalist ülkelerinden biridir. Biz ise aynı emperyalist dünyâ sistemi içinde sömürülen gelişmemiş yoksul ülkeler sâfında bulunan Türkiye'nin o vatandaşlarıyız, Ama De Gaulle Fransası- nın Batı ülkeleri arasında özel bir durumu vardır. Ve General'in ziyareti, bizden Rize ili (büyüklüğünde toprak istemeğe, Türkiye'yi. intikamcı saldı- 


“mı politikasına âlet etmeye gelen bir 


Kiesinger'in ziyaretine benzemez. Hele,“ Amerika'ya karşı yumuşak yüzlü- 


lüğü “müsellem AP, hükümetine ken- 


disini zorla davet ettiren Amerikan emperyalizminin 6, filosunun geçen Zafer “Bayramımız günü, “Türklüğe ha Karet niteliğindeki «ziyapetine» hiç benzemez. 


“Bugün Fransa'nın dünyadaki kuvyetler“ dengesindeki rolünü Türkiye. 


nin milli çıkarları açısındari değerlen. . 


 drdiğimizde, General: De Gaulleun ülķesini, 'Bâtımn öteki kapitalist ülkelerinden 'ayrı olarak ele almamız gerekiyor, 

Bugün De Gaulle Vietnam'dan Ortadoğu'ya kadar milli kurtulüş savaşlarının: yer aldığı dünyanın her nokta- 


sında Amerikan emperyalizmine karşı © 


bir tutum benimsemiştir. Amerika'ya «Vistinam'dan çık» diyen, Orta Doğu da İsrail saldırısını suçlayan, emperyalizmin vurucu kuvveti İsrail ordusunun işgal ettiği Arap topraklarından çekilmesini isteyen De Gaülle'dür. 


“ APİTALİST dünya ekonomisinde Amerikan — İngiliz tahakkümü. 
nün sembolü olan Dolar.Sterling'e karşı çıkan, Âmerika'nın baş-Ka ülkelerin altın stoklarına dayanarak dolaylı yoldan öteki Kapitalist ülkelerin olanaklarını eline geçirmesi 


oyunumu açığa vuran ve mali alanda ` 


Amerika'ya ağır darbeler indiren De Gaulle olmuştur. 


Fransa'nın bağımsızlığı ve güvenliği ile bağdaşmadığı gerekçesiyle NA-TO'yu kapı dışarı eden ve bütün dünyaya ve bu arada bağımsızlığını ve güvenliğini NATO üyeliği ile bağdaş. 
tırma bakımından Fransa'dan çok da. 
ha kötü durumda bulunan Türkiye. 
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nin kamuoyuna bu bakımdan örnek veren De Gaulle'dür. 

Düne kadar milli kurtuluş. hareket leri karşısında, emperyalist ülkeler i- 


çinde en olmusuz en akılsız vē inat- . 


çı davranan Batı ülkesi diye ün salmiş Fransa'yı, emperyalizme karşı mü cadele hâlinde üçüncü dünya ülkeleriyle ilişkilerinde anlayışlı ve mümkün olduğu kadar dostça davranma- ya; sosyalist ülkelerle ilişkilerde de barışçı bir politikaya yönelten De Gaulle'dür. 

Kıbrıs. dâyamızda Oo Türkiye'nin yanında yer alan ve AP, hükümetinin Amerikan baskısıyla terkettiği federasyon tezini savunan tek batı lideri De Gawlle'dür, 


.General De Gaulle tutarlı, gerçekçi 

ve barışçı dış politikasından ötürü Amerika Birleşik Devletleri'nin eğemen çevreleriyle çatışmıştır. Uzun yıl İar« sosyalist» başbakanlar ve kabineler aracılığıyla Fransa'ya hükmetmiş. olan Amerika, Generalin kişiliği olan, başı dik politikasını hazmedememektedir, De Gaulle, Amerikan gerici basınının.bir numaralı düşman olarak tanıttığı bir devlet adamıdır. 
Fransa ile ABD arasında çıkar çatışması artık gizlenemiyen bir gerçek tir, 


LAYLARA Türkiye'nin milli çıkarları açısından bakan Türk 

millicileri olarak Fransa'ya karşı tutumumuzu tâyin ederken bizim mil kurtuluş mücadelesi şartlarında bir. ülke olduğumuzu hatırdan çıkarmamalıyız. Ve bu mücadele, bizi vesayeti altında tutan Amerika. Birleşik Devletleri'ne karşı bir mücadeledir. Onun için dünya sahnesinde A. 
merikan emperyalist saldınganlarına karşı duranlarla, Türkiye'deki millici güçler arasında doğal bir dayanışma olacağı besbellidir. General De GauHe hakkında bir hükme varırken, ve onun temsil ettiği ülke ile ilişkileri. 
mizi saptarken, Fransız Cumhurbaşkanı'nın Amerika'ya karşı tutumu, ilkönce hesaba Okatacağımız bir etkendir. Bu bakımdan, Fransız milli burjuvazisinin adamı olan De Gaulle bize Amerika'ya yüzü yumuşak, NA-TO'cu« sosyalist» Mitterand'dan çok daha yakındır. De Gaulleün düne kadar güttüğü iç politikada, «iktisadi istikrar» politikasında sermayedar sınıfını kolladığı ve Fransız işçi sınıfnm çıkarlarını oçiğnediği gerçeğini biz Fransanın iç meselesi saymak durumundayız, Ve ilerici dış politika ile gerici iç politika uzun süre bağdaşamıyacağına göre Generalin olumlu sürprizlerinden birini daha yapmasını 


b M 
Mum 


MUN 


dl i wm 


ppm 


H 


MAN 


p | 4 


MOE 


ey am 


İlm 


DE GAULLE 


ve iç politikasını dış politikasına uydurmasını dilömekle yetinmekteyiz. 

Elbette ki -General De Gaulle'un temsil ettiği güçler egemen olduğu sü rece Fransâ'nın iç meselelerinin emek çi halkın yararına kesin bir çözümle me bulamıyacağını bilmekteyiz Bu kesin çözümlemeyi ancak tarihi sorumluluğuna sahip çıkan Fransız top umumun» en devrimci güçlerinin getireceği besbellidir, 

Ama şu kadarı bizim için tartışma götürmez: İşçi ücretlerini arttıran ama Amerika'ya yaklaşan «sosyalist» bir kabinenin yönettiği bir Fran sa ile işçi ücretlerin; arttırmayan a- 


“ma. Amerika'ya karşı duran De Ga- 


ulle'ün yönettiği bir Fransa arasında bir tercih söz konusuysa, biz De Gaulle Fransa'sından yanayız. Kaldı ki, Cezayir meselesinde olduğu gibi, her bunalımdan sonra, eski dosilarına karşı çıkma bahasına da olsa, olum-Ju doğrultuda dönüş yapma ferasetini göstermiş olan De Gaulle, Mayıs - Haziran öğrenci - işçi ayaklanmasın- dan sonra iç politikasında da işçilerin ve öğrencilerin lehinde reformlara yönelmiş bulunmaktadır. 


/£7> ENERAL De Gawlle'ün ziyareti Bâbıâli basınında daha çok Amerikah ve siyonist açısından 

değerlendirilmektedir. Meselelere Tür kiye'nin devrimci güçleri açısından ba kacağına, Fransız solunun değerlendirmelerini olduğu gibi kabul eden bazı «ilerici» yazanların da aynı açıdan yazılar kaleme aldıkları oldu. 
De Gaulle Fransa'sıyla. Türkiye arasında eşitlik şartları içinde bir ya kınlaşma, Türkiye'nin Amerika'yla olan vesayet ilişkilerinin o zayıflaması sonucunu vereceği besbellidir. 
Konuğumuz, Türkiye'deki iktidar ve ana muhalefet partisinin «biz NA-TO'dan ayrılmamalıyız» demesine. ve 


Türkiye'nin bir 'nükleer Savaşın ilk: çekmesine, 


hedefin olmasını sineye karşılık, «NATO'da kalmak yurdumuzum bağınısızlığı ve güvenliği ile bağ daşmaz» diyen ve NATO'yu kovan bir konuktur, 

Konuğumuz, Kıbrıs davamızda, bizim hükümetin savunma cesaretini 


gösteremediği, Türkiye için en elveriş 


hi çözüm şekli olan Federasyon tezi- 


ni bizim adımıza savunan bir konuk. 


tur, 

. Konuğumuz, gelişme bakımından bi zim durumumuzda Olan ve aramızda tarih ve din bağları bulunan Arap halklarının mili kurtuluş hareketine karşı bizim yönetici çevrelerimizin ilkten düşmanca ve şimdi de kayıtsız davranmalarma karşılık, Orta Doğu da Amerikan emperyalizminin köprü-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Bunu, bize en iyi özetleyen kişi, Cumhuriyetin ölümsüz kurucusudur. 

Mustafa Kemal, Türkiye'yi yüzyıllardan beri iki büyük kahredi. 
ci gücü, iki büyük lânetleme gücü ezdiğini haykırdığı gün, Türkiye “ Büyük Millet Meclisinin gönderesine ilk Cumhuriyet bayrağım çekmişti. 

Bu iki kabredici, lânetleme, başbelâsı güç neydi? ; 

Mustafa Kemale göre birisi sn öteki Saltamat'tı, 

Emperyalizm neydi? 

Batıda, serbest rekabetçi tasını tarağını toparlamış ve iç çatışmalarını, dünya ölçüsünde kangranlaştırınış olan, tekelci kopralzod. 

Saltanat neydi? 

Kadim tefeci- arm sermayenin ber türlü gelişimi saşlaştırıp. 
dondura oymuş O erebeylik biçimiydi. 

Bu iki güç srbine domuz topu olmuştu, Emperyalizmin yeryüzündeki egemenliğini sağlıyan yerli avadanlık, geri ve sömürge ül... 
kelerde emperyalizmin teslim aldığı irili ufaklı saltanatlar'dı. 

1919 yılı, yalın savaş kılıcıyla, Kadim Çağ derebeyliği olan em- -i 
peryalizmin, yüzde yüz emrine- geçi i Onun için Andan ie kaba gen aşi Eee Gap kaklma kargir; ii i aie 


z elim DRE pery: papaz İrwlari, A Saltana'ın 7 €cmettin erimi parayla tuttular, Ve Anadolu top: 


raklarına sikdi - cübbeli kılıklarla, casus ve ea al olarak gön; derdiler, Ege Cephesinde Milli Kurtuluş Cephesinin Kurşunu, Yür. 
önce, Sözde” Toüslüman müleg ; 


öm için Türkiye'de Cumhuriyet demek, Türk Milletinin er > ra oturmuş olan emperyalizmle Saltanat'a karşı kurd bir savim- 


yenin devrimdi Anayasasında, fer inde üçe TEL çoğunlukla değiştirilebilirdi, Ama hiç bir çoğun. 
lukla, hiçbir zaman ve hiçbir kimsenin değiştirimiyeceği tek madde Türkiye Devletinin bir Cumhuriyet olduğu maddesiydi. 


Cumhuriyet. çağmadek Türkiyede kurtuluş yolları çok arandı ve” denendi. Dizginle Selina” elinde kaldığı sürer nebere debde.. 
ne ba “Ya Lâle Devri gibi; halkı Saltanara Karşı duşmanlığıyla © “devrilen, Bir sefahet sofrası kuruldu, ya Tanzimat gibi emperyalizme < şirin görünme muskası takımılarak Abdülhamit istibdadına kariki Ya da Meşrutiyette olduğu gibi Saltanat'ın da altı üstüne getirip, sömürgeleşme uçurumuna yuvarlanıldı, O «kârı kadim» Saltanat ka. 
Di emperyalizmin ateşi üstünde almam içindeki Türk. Mille 

Cumhuriyet Saltanat kazanımı devirip, emperyalizmin ateşini ür : 

kiye'de söndür: rdüğü i bir Müh alm yarattı, . 
et e alizme yani —HinANŞ  Kapitalizmine ye. 
âni Osmanlı tefeci - b karşı savaşarak doğdu. 
Türkiye'de Cumhuriyet'in anlamını yücelten ve kırtsallaştıran, 


Mustafa Kemal'in hiç hayale kapılmaksızın pek açık belirttiği, ber o her iki irtica cephesinde, her iki gericilik cephesinde başardığı savaştır. 

45 yıldır Türkiye'de neler olup bitti? 
Her canlı ya da cansız varlık gibi, toplumumuz da zamanla bir ` 

© sıra değişikliklere uğradı. Ana çizgisiyle, yâni ekonomik temel ve sosyal snf yapısı bakımından geçirdiğimiz değişikliklerin anlami ve” yönü ne oldu? vx 
“ Soruya”"duruca karşılık bulmak için, kendi kendimize. bir „daha -` © sorabiliriz: Türki Kemal'in ilk olarak Ai pain ve gösterdiği hedefe, vardı mı? Daha kabaca söyleyelim: Ge Bi inden kan mt S devirip, emperyatizmi. 


mi sorulara yuvarlacık bir EVET, yahut HAYIR ile lık ver. 
mek kadar bozuk metafizik veya . EA bir düşünce ve “davranış. 


Saltanat'a, 


olamaz, Cumhuriyetimizin gerçekliğinde yatan | diyalektik büsbütün bekl şaşırtıcı gelişmeler ak TY 
— SALTANAT ın m tepesi Padi ve Hilâfet L Saltanatın ta 


İ basi derebe tefeci - bezirganlıktı, Cumhuriyet, tepedeki yadi.. | «şahlığı ve hilâfeti kaldır kaldırdı. 


li Yabandaki kadim tefeci bezirgan J hacağa... 
hk ne oldu? . 


“© Vaktile. «irtica» denilen gericilik isyanlara, sulkastlara  giriştikçe' : ezildi. Kabuğuna çekildikçe rahat bırakıldı, hattâ ayrıcalandı Yalnız ara sıra tefecilğe karşı resmi savaşlar açıldı. Yüzde ondan aşırı» Faizler le yasaklandı. ei 


A (Devamı 7, Sayfada) 
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başı İsrail'i suçlayan ve Arap halkla. 
rına arka çikan bir konuktur, Konuğumuz, Türkiye'de de Amerikan vesayetinin ve sömürüsünün ma-Hi alanda belirtisi olan Dolar tahakkümüne meydan okuyan bir konuktur. 
Böyle bir konuğa biz Türkiye dev rimcileri adına, Türkiye milli güçleri 


adına içtenlikle «Hoş Geldin!» : “diyo. 


ile, eşitlik şartları için daha ( yakın” sı, ülkemizin Amerikan boyundüru. © ğunu atarak Kemalist geleneğe sadık, ` 


başı dik bir dış politikaya yönelmesi yolunda bir adım sayılmalıdır. 


ruz. Türkiye'nin, De Gaulle Fransası 


iktisadi, siyasi, kültürel bağlar kurma ` 


Makbet- 68 Il 


Suphi Karaman 


Apollo — 7 uzaydaki yörüngesinde yoluna devam ederken, geçen hafta başında İstanbul Belediyesinin İngiltere'den satınalıp getirttiği 
30 otobüs şehir sokaklarında marşlar çalarak tur atıyordu. Ayni sıralarda küçük Yunan adası Skorpios'ta da bir «Halvetis» vardı. Amerikalı Jacgueline Kennedy Yunanlı milyarder Onassis ile gerdeğe girmişti, 39 yaşındaki Jackie otuzun altındaki bir kadının canlılığında ve heybetinde biliniyordu. Kendisini 62 yaşında takdim eden Onassis ise, sıkı doktor muayenesinden geçtikten sonra «herşey tamam» demiş olmasına rağmen, 70in üstündeki bir dehşet! gibi görünüyordu. 
Bu durum karşısında, bütün Avrupa basını «Kennedy ikinci defa öldü» diye manşet atmıştı. Amerikanın ünlü Cumhurbaşkanı John F. 
Kennedy'nin, herkesin kendisine saygı duyduğu genç ve güzel, dul karısının yaşlı ve çirkin bir milyardere gönül verdiğini sananlar bu yargılarında haklıydılar. 

Oysa «Fazilet Mücadelesi» ni yazan ölü Cumhurbaşkanının dul karısının da fazilet yolundan saptığı duyulmamıştı, Batı sosyetesinin azgın Donjuanlarından hiç birisi ile adı çıkmamıştı. Sosyetenin dedikodu sütunlarında adı, ancak, saygı ile anılıyordu, Arlington mezarlığında kocasının baş ucundaki meş'alenin alevi titreşim yapmadan yanıyordu. 

Bugüne kadar ağır ve vakur durabilmiş, hiç kimseye gönül vermemiş olan Jacgueline'in bir ihtiyar yabancıya, hem de parası için, gönül vermesi aslâ düşünülemezdi. Üstelik Los Angeles sokaklarında 
1968 günü kurşunlanan başkan adayı ikinci Kennedy — Robert Kennedy — nin ölümü üzerinden henüz tam dört buçuk ay geçmiş iken. 
Bu evliliğin başka nedenleri olması gerekli idi. Şüphesiz bu nedenler de vardı. Ama konuyu hissi açıdan ele alanlar «yılın en sevimsiz izdivacı» deyimini kullanabiliyorlardı. o Şartlandırılmış ` kafalar «milli haysiyete aldırmayıp sırf kişisel nedenlerle, Onassis'le evlenerek Amerikânın gururunu hiçe saydı» diyebiliyorlardı, 

Olayın derinliğine inip düşünmek kimsenin yapmadığı bir iş ola. 
rak ortada kaldı. Burjuva alışkanlıklarının peşin yargıları, şartlandırılmış düşünce biçiminin eleştirisi yüzeydeki araştırmalarla yetiniyordu. Derine inip temel nedenleri bulmak; diyalektik ve çelişiler açısından araştırma yapmak, alışılmamış bir metod olmakla beraber, kapitalist düşünce yapısının işine de gelmiyordu. Oysa Kennedy'lerin dramı devam ediyordu. Jacqueline - Onassis evliliği de bu dramın, içerisinde bir bölümdü. Amerikan demokrasisinin ayıbı bu dram içinde, gün geçtikçe ortaya çıkıyordu. Artık herkes görmektedir ki, kapitalizmin devleşen gücünün ürünü olarak, bugün Amerika iç içe iki hükümet tarafından yönetilmektedir, Siyasal demokrasinin bilinen kuralları ile tanımlanan birincisi formel bir örgüt olarak halkı yönetmekie ve günden güne gücü azalmaktadır. Perde arkasındaki ikincisi ise Vietnam'dan Kore'ye, Endonezya'ya, (Yunanistan'a kadar her tarafta orman kanunları ile egemenlik kurarak birincisinj yönetmek- te ve gittikçe gücünü artırmaktadır, Wall Street'deki kapitalist çevrelerin kurup besledikleri gizli cunta, CIA ve Pentagon aracılığı ile, Amerikanın iç ve dış politikasını istenen yörüngesinde tutmaktadır. 
Dünya gerginliğinin azalmaması, soğuk harbin devamı bu yörünge- nin ana çizisidir, Amerikan ! ekonomisi, Amerikan halkının yaşama standardı bu ana çiziden sapmamayı gerektirmektedir. Oysa, Kennedy'ler, bunalım içindeki orta tabakaların sıkışıklığını temsil eden az buçuk sol görünüşleri ile, bu çiziden sapma eğilimi göstermişler ve ters düşmüşlerdir. Bunun içindir ki, dramları başlamış ve devam ediyordu. Son Kennedy suikastından sonra Jacqueline büsbütün güçsüz düşmüştü. Görünen hükümetin onu koruyabilmesi artık olanaksız hâle gelmişti, Otorite noksanlığı, birinci Kennedy suikastının ardından, tanık durumunda olan 15 kişinin kanserden ülsere, kalp sektesine kadar karışık ölüm nedenleri ile, ortaya çıkmıştı. İkinci Kennedy cinayeti ne sanık, ne de tanık bırakmadan, daha usta bir tertibin eseri olarak, tarihin karanlıklarına gömüldü, Anlaşılmıştı ki, milyoner Kennedy'ler hükümet otoritesi dışındaki güçlü tertiplerin karşısında artık güçsüzdüler, Hükümet otoritesi artık onları koruma- ya yetmiyordu, Başkan Johnson'un devlet arşivine kaldıritığı; 75 sene sonra açılacak gizli evrakını beklemeğe tahammülleri kalmamıştı. 

Kennedy'ler Wall Street dışında, adamları ile, kudretli fedaileri ile, dev örgütü ile, bir başka gücün himayesini kabul etmişlerdi artık. Kendi iş ve tertip çevrelerine karşı kendi devletinin yapamadığı korumayı, bir yabancıya, ama Amerikan ekonomisi ile de içli dışlı bir yabancıya, yaptıracaklardı artık. Onassis'in bu korumayı yapacak gücü ve milyarları vardı. Şimdi Kennedy'ler tarafından, savaş alanına taze ve güçlü bir kuvvet daha sokulmuştu, Bu evlilik birliği korunan ve koruyandaki siyasi amaç birliği ile de meydana gelmiş olabilir. Başkanlık yarışmasında Johnson - Humphrey kliğine karşı muavini Rum asıllı olan Nixon'un desteklenmesi, siyasi amaç birli-Zinin ilk akla gelen biçimidir, Bir taraf için Demokrat iktidarın görünmeyen güçlerine karşı Kennedy'ler cinayetlerini aydınlığa kavuşturacak hattâ intikam alacak bir ümit, diğer taraf için de kudretli .arması için daha büyük çıkarlar ya da Amerika . Yunan cuntası iliş. 
kilerinde daha iç içe durumlar sağlanabilir, Genç ve güzel bir şöhreti himayesine alan bu gücün, buna karşılık, kişisel çıkarları ve bel-Ki de milli ölçüde bazı amaçları hiç şüphesiz olacaktır Evlilerin İstanbul'da Fener Patriğini ziyaretleri halinde milji ölçünün bize yönelen yanları da akla gelebilecektir, 

Amerika'da Başkanlık seçimleri yaklaşırken Kennedy'lerin dramı da devam etmektedir. Şimdi Makbet . 68 ikinci perdesini i Nixon'dan Onassis'e kadar Kennedy'lerin genişleyen cephesinde, şim- 


di kapitalizmin dev gücü yeni kurbanların tesbit ve tertibi için plânlar hazırlamaktadır, Varsın katolik kilisesi Jacqueline’i afaroz etsin, ne değeri var. Apollo — 7 dünya etrafındaki turunu tamamlayıp yere 


inmiştir bile. 


TÜRK SOLU: Sayfa - 2 - 


Yorgacis olayı 
—cunta ne istiyor — 


Başlangıçtan (beri yıldızları barışmayan Yunan Cuntası ile Kıbrıs Rum yönetiminin arası, hafta başında Atinada yayınlanan bir raporla, büsbütün açıldı, Raporda, 13 Ağustos'ta Yunan başbakanı Papadopulos'a kar şı tertiplenip akim kalan suikast teşebbüsünde, Kibrıs Rum yönetimi İç işleri ve Savunma bakanı Yorgacis'- in de parmağı bulunduğu bildiriliyordu, İddiaya göre Yorgacis, komploda, «askeri şef» durumunda idi. 
Ayni itham Stocholm'daki PAK (Pan —Elenik Hürriyet Hareketi) başkanı Andreas Papandreu için de mevcuttu. Ayrica Papandreu kabinesi eski bakanlarından Vardinoyannis, Merkez Birliği Partisi gençlik kolları yö neticisi Nikolaidis komploya katılmakla suçlanıyordu, Suikast günü ya kalanan A, Panagulis ve sonradan 
tutuklanan 14 kişinin mahkemesi 4 
Kasımda başlıyacaktır. 


Büyük şaşkınlık uyandıran rapora ilgililerin reaksiyonu değişik oldu, Yorgacis ve Vardinoyannis suçlamaların asılsız olduğunu açıkladılar, Nikolaidis her türlü yorumda bulunmayı reddetti A, Papandreu ise kendi. 
sine yöneltilen suçlamalara hiç dokun madan, sadece, hür bir Yunanistan İçin savaşın devam etmekte olduğunu söylemekle yetindi, Böylece Cunta'nın iddialarını pek de ciddiye almadığını da belintmiş oluyordu ki, galiba en doğrusu da buydu. Bu iddialar ister doğru olsun, ister yalan., Demokrasi ve insan haklarını ayaklar altına alan, hukuku keyfince is. 
tediği kalıba sokan, binlerce Yunan vatanseverini sorgusuz sualsiz toplama kamplarına süren bir cunta yönetimine karşı Yunan halkının sadece «kanuni» veya «pasif» bir diren me göstermesi beklenemezdi. Cunlta devrilmedikçe, bu tip olayların yeniden ortaya çıkması olağandı. 

Makarios yönetimi ise, bir seçme zorunluğu karşısında kalmıştı: Ya Cunta'nın isteklerini kabullenip Yorgacis'i görevden uzaklaştıracak veya bütün Yunan askerlerinin adadan çekilmesi tehdidi'ni göğüsleyip bakanını savunacaktı. Bu arada yer alan bir olay, oMakarios'un bu seçmede pek de serbest olmadığını gösterdi 
Ve sıradan Türk okurunu şaşkınlığa boğdu, Adadaki Yunan askeri birlik- ileri, İçişleri Bakanının evini abluka- ya almış ve askerlere, Rum polisinin müdahalesi halinde, ateş açmak emri. verilmişti. Türk okurunun şaşkınlığı ise milyonlara malolan Türk askeri harekâtı sonucu varılan anlaşmaya göre adadan çekilmesi gereken bu Yunan askenlerinin nereden çıktığınaydı. Hafta içinde İlhan Sel. 
çuk ve Abdi İpekçi bu noktayı yakalayıp bir güzel belirttiler, 


Son gelen haberler, oMakarios'un, bütün baskıya rağmen O Yorgacis'i tutmasının daha galip ihtimal oldu-Sunu gösteriyor. Makarios taraftarı Fileleftheros gazetesi Yorgacisi övmekte ve suçlamaların o asılsızlığını savunmaktadır. Yorgacis'in organı sa yılan Agon ise bunun Yunan cuntasimn bir komplosu olduğunu yazmaktadır. Eğer böyleyse, yani Yorgacisin suçlanması asılsızsa, bu komplonun hedefi ne olabilir? Moskova, olayı, Yunan Cuntasının, Amerika.nın desteğiyle, Kıbrısı (istilâ edip tam mânasıyla bir NATO üssü haline getirme teşebbüsünün ilk adımı olarak yorumlanmaktadır Fakat bu durumda Türkiye'nin hareketsiz kalacağı düşünülemez. Çünkü ne ©- lursa olsun, Türkiye'deki Amerikancı iktidar, Yunanistan'daki kadar «iktidarda» değildir. Bunun için daha çok Cunta'nın, Kıbrıs'ta bir iç darbe hazırlıyarak, baştanberi kendisine cephe almış olan Makarios yönetimini veya onun bir kanadını bertaraf etmeye çalışması, akla yakın geliyor. 

Şayet iddia doğruysa, Kıbrıs Rumlarının sağ kanadını temsil eden Yorgacisin hareketini, bu kanadın, Türk 


- Rum cemaatleri arasında ilerlemek te olan görüşmelerden memnun kal. 
madığı ve bu alanda Cunta politikasını baltalamak için bu şekilde hareket ettiği düşünülebilir, Olayın ger çekte ne olduğunun bilinmemesi daha belirli bir yorum yapmayı güçleş- 


tirmektedir. Ve bu gerçeğin 4 Kasım da başlıyacak duruşmalarda da ortaya çıkacağı şüphelidir. Çünkü bugünkü koşullar içinde, Yunanistan'da, bir siyasi davânın dürüst cereyan edeceğine inanmak safidillik olur, Fakat diyebiliriz ki Cunta, Kıbrısı kont rol altına almak girişiminde başarı gösteremezse, Enosis ihtimali büsbütün uzaklaşacak ve bu sonuç Kıbrıs. 
lı Türk ve Rumların ve Türkiye'nin çıkarlarına uygun düşecektir, 


İlhan Selçuk'un mahkümiyeti temyiz edildi 


İstanbul Toplu Basın Mahkemesi ta. 
rafından; «Bır Tarih Düşürmek» baş lıklı yazısında Başbakan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 3 ay 15 gün hapse ve 583 lira para cezasına çarptırılan İlhan Selçuk'un avukatları, kararı temyiz etmiş bulunmaktadırlar. Bi. 
lindiği gibi İlhan Selçuk hakkındaki davâ, önce Cumhurbaşkanına hakaretten açılmış, daha sonra yapıldığı ileri sürülen hakareti üzerine alınan Demirel, davâya müdahil olarak katılmıştı Mahkeme söz konusu hakaretin Cumhurbaşkanına değil, Demirele yapıldığını kararlaştırarak İlhan Selçuğu ve Cumhuriyet Gazetesinin Yazı İşleri Müdürü Erol Dallı'yı mahküm etmişti, 


İsrail atom bombası tahrikçiliğinde 


Çeşitli tarihsel ve coğrafi sebeplerle geleneksel bir toprak mülkiyeti bulunmadığı için tarım ekonomisinde kurabildiği kendi başma ilerici bazı tarım kuruluşları yüzünden Babiâli basınında çoğu kez sosyalist toplum olarak takdim edilen İsrail, işbirlikçi yöneticiler eliyle, gerçekte tarihin en gerici rollerinden birini yüklenmiş bulunuyor. Dünyanın en büyük petrol bölgesi Ortadoğuda emperyalizmin bir numaralı karakolu olmak, sözde sosyalist İsrailin en belirgin ö- 


zelliğidir. Amerikan petrol kumpanyaları bir buçuk milyar doları aşan dış yatırım gelirlerinin yarısını Orta-Doğu'dan sağlamaktadırlar, Bölünmüş ve zayıf bir Arap dünyasının sürdürülmesi, Amerikan emperyalizminin İsrail ile işbirliğinin esas sebebidir. 
İsrailin mal ve eşya olarak Amerika- dan aldığı yardım yılda 250 milyon dolardan fazladır. (Bu İsrail halkına adam başına yılda 125 doları bulur ki çoğu arap ülkelerinde insan başına düşen toplam gelirden fazladır). 

Varlığını emperyalizmin Orta Doğudakj bekçiliğine bağladığı için İsrail yönetimi, bu bölgeyi kana bulayacak tehlikelerin başında gelmektedir. 

İsrail hükümeti Mısır, Suriye ve Ürdüne karşı her zaman bir yıldırım savaşı ile galebe çalamıyacağını bilmektedir, Bu yüzden vurucu askeri gücünü en yüksek seviyede tutmak zorundadır, Bu zorunluluk onu bir si lâhlanma isterisine sürüklemiştir. 

İsrailin uzun zamandan beri atom bombası yapabilecek durumda olduğu biliniyordu, Kudüs yakınlarında- ki Nükleer Araştırma Merkezinde çogunluğu Amerikan asıllı Yahudilerin meydana o getirdiği bilim “adamları hummalı bir çaba içersindedirler."Ay larca önce İtalyan «il Tempo» gazetesinin bu konuda verdiği (o ayrıntılı haberler endişe ile karşılanmıştı, 

Bugün İsrailin, şartlarını dikte ettirmek üzere yenik arap devletlerini masa başına oturtma ümitleri kalmamıştır. Mısır ve Suriye orduları Sovyet yardımlarıyla teçhizat ve kad ro bakımından eskisinden daha güçlü hâle getirilmiştir Akdeniz'de Amefikan 6, Filosuna karşı bir Sovyet donanması ağırlığı ortaya çıkmıştır. 
Bütün bunlar gerici İsrail hükümetini silâhlanma yarışına ve hattâ atom bombası tahrikçiliğine (o yöneltmektedir. 

İsrailin yakında işgal altında bulundurduğu Sina çölünde atom bombası denemesi; yapacağı haberleri böl gedeki gelişmelere karşı gözdağı verme gayretleri ile ilgilidir. Atom bombası denemelerine girişeceği: propagandasıyla İsrail Hükümeti, bir de, kısa sürede Johnson yönetimini etkiliyerek, Amerika'dan üstün nitelikte «Phantom» uçaklarını bir an önce koparmak istemektedir. Yeni silâhlar. konusunda Beyaz Saray ile sıkı bir pazarlık yapılmaktadır. Başbakan Levi Eşkol bu yüzden «Nükleer Silâhların yayılmasını önleyen anlaşma» yı 


Üniversiteden yükselen ses 


NİZAR ÖZKAYA 


Her yıl olduğu gibi bu yılda üniversiyete giremeyen öğrenciler, 


üniversite kapılarında sabahlamaya başladılar, Üniversite bir yığın öğrenci «Okumak istiyoruz», «İmam Hatip Okulları 


kapısında değil, 


üniversite istiyoruz», «Sayın Bakan, Anayasanın gereğini yap», «Özel okul değil, Devlet üniversiteleri istiyoruz», «Üniversitelere müracaat 


45.000, üniversiteye alınan öğrenci 10.000, «35.000 


öğrenci sokakta 


mı kalacak?» «Özel okullara girmek için paramız yok», «Özel okullar 


devletleştirilmelidir», «Özel okullar Anayasaya 


kartları asıyorlardı. 


aykırıdır» diye pan- 


Diğer tarafta birkaç öğrenci aralarında topladıkları birkaç kuruş ile aldıkları domates ve peynirleri paylaşıyorlardı. Çok acıkmış olmalılar ki paylarını nasıl alacaklarını bilmiyorlardı. Hattâ paylarını alırlarken yere düşürdüklerini de almayı ihmal etmiyorlardı, Bu il- 


ginç manzara beni iyice duygulandırdı. Onları hem seyrediyor, 


hem 


de düşünüyordum, binlerce kilometre uzaktan okumak için İstanbul'a gelen bu öğrenciler, Allah bilir ailelerini ne güç durumlara sokarak 


gelmişlerdir. Ellerindeki 


sokumları iştahla bitirdikten sonra, yavaş, 


yavaş yanlarına yanaştım onlara âfiyet olsun deyip sohbete başladım. 

Öğrencilerden biri «Abi ben liseyi iyi derece ile bitirdim, şimdi hiç bir fakülteyi kazanamadım, puanlarım tutmadı, bilmediğimden değil, test imtihanlarına alışmadığımızdan oluyor, Bazı derslerimiz de zaten boş geçiyordu, böyle olunca bilmediğimiz dersleri toto kâğıdı. 
nı doldurur gibi dolduruyoruz, Ne yapalım abi, boş bırakamazdık. 
Zaten puan tutturan arkadaşlar bildiklerinden değil tesadüfen tutturmuşlardır, Meselâ fen mezunu bir arkadaş, fen puanını tutturamadığı halde, edebiyat mezunu olan bir arkadaş çok yüksek fen puanı tutturdu. Bildiğinden tutturduğunu zannetmiyorum, bu bir tesa- 


düften başka bir şey değildir. İşte abi oluyor. Dünyanın masrafını yaptık, yüzümüz kadar bekleyeceğiz, belki aç kalı- 


da onlar içerde yok dönmeğe. Girinceye 


tesadüfen biz dışar- 


rız, belki hasta oluruz, zarar yok, yeter ki okuyalım, eve mektup gönderdim beklyioruz diye, cevap ta alamam onlardan, adresim yok ki, nereye göndersinler... Bir kardeşim de çok hastaydı geldiğimde, 


onu hep merak ediyorum, gece gözüm hiç uyku tutmuyor, 


gurbet 


elinde uykusuz, aç bekliyoruz. Okumak istiyorum abi okumak.» Di- 


ger öğrenciler de ayni durumdaydı, açtılar, uykusuzdular, 


«Okumak 


istiyoruz abi okumak, geri dönmeye hiç yüzümüz yok, girinceye kadar direneceğiz, gerekirse Ankara'ya kadar yürüeceğiz.» 


Evet okumak istiyorlardı okumak, başka hiç bir şey düşünmüyorlardı. Aklıma Milli Eğitim Bakanının sözleri geldi: «Bu yıl hiç bir 


öğrenci açıkta kalmıyacak.» 


e şi 


A 


T.P. teki çalkanlıya bir bakıs 


Kongre arifesinde TİP bazı gerçeklerin anlaşılmasına yardım edecek bir sarsıntı geçirmektedir. Kısa vadedeki sonuç ne olursa olsun, bu sarsıntı, teorik meselelerin tabanda tartışılması sonucunu doğuracaktır. Bu ise TIP için çok yeni ve yeni olduğu kadar da önemli ve faydalı bir aşamadır, Parti yöneticileri arasında çıkan anlaşmazlıkların nedenleri ve sonuçları üzerinde kesin kararlar vermek için erken bile olsa, TİP'in geçmişini bilenler için gözönünde bulundurulacak pek çok nirengi noktaları mevcuttur, Bu nirengi noktalarını kısaca gözden geçirmekte fayda vardır. 


TİP. yönetici kadrosu arasında patlak veren anlaşmazlık, basına teorik bir anlaşmazlık olarak O aksettiril. 
mektedir. Bu, bir ölçüde doğru bile olsa, çıkan patırtının tek ana nedeni olarak kabul edilemez, Çünkü TİP'in teorik sapmasının başlangıcı, her halde 3-5 gün öncesine dayanmamaktadır, Kaldı ki, bugün anlaşmazlıkta taraf olarak görünen yöneticilerin 15-20 'gün öncesine kadar pek çok meselede ağız birliği ettiği bir gerçektir. Bu gerçek gerek çeşitli kongrelerde yapılan konuşmalardan, gerekse arada sırada gazetelerde yayınlanan yazılardan pek iyi izlenebilir. 


Diğer yandan büyük kongre, daha önemlisi millet vekilliği seçimi yaklaşmaktadır. oAybar'ın başa güreşmek hikâyesinin yalnızca espri konusu olabileceği anlaşılınca, hele hele milli bakiye kaldırılıp TİP'in eskisi kadar milletvekili çıkarma ihtimali zayıflatılınca seçimler, birçok parlamenter veya heveslileri için endişe konusu olmuştur. Bu endişe, parti yönetim kadrolarındaki yerleri kuv vetlendirme gereksinmesini de beraberinde getirmiştir, İşte anlaşmazlıkların teorik sebebi kadar güçlü ikinci sebebi de budur. 


Bunları böylece belirttikten sonra üzerinde durulması gerekli diğer noktalar şunlardır, Sebepleri ne 


olursa 


imzada acelesi olmadığını belirterek pazarlık gücünü arttırma hesabındadır. Amerikan seçimlerinden sonra İsrailin silâhlandırılmasında yeni gelişmeler beklenmektedir. 

İlerici arap ülkelerine askeri ba- 


nüşleri altında museviliğe karşı değildir, fakat emperyalist bir hareket olan siyonizme karşıdır. 

Biz siyonizme karşı, yalnız işgal altındaki Arap topraklarını kurtarmak için değil, fakat aynı zamanda dün- 


olsun partide çıkan bu anlaşmazlık, parti içinde Bilimsel Sosyalizm - Revizyonizm ayrımının yapılmasına yol açmaktadır. Bugüne kadar sosyalizmin yolunun «bir ve tek» olduğunu iddia edenler, nihayet küçük burjuva revizyonizmim görebilmek duyarlığına o erişmişlerdir, Bu sadece Yafta bile kalsa bir dereceye kadar olumlu bir gelişmedir, Ancak revizyonizme içtenlikle karşı çıkıldığının belirtisi, bir anda fikir değiştirmekten öte, geniş kitleler önünde yazı veya sözle otökritik yapmayı kabullenmek ve ilerde eylemle de bunları doğrulamaktır, İşin asıl olumlu yanı ise, muhakkak ki tabanda bu ayrımların bilinçli olarak yapılmaya başlanması olacaktır, 


Şimdilik TİP içindeki bölünmede küçük burjuva revizyonizminin. önderliğini açıkça yapan Aybar, kendisine bilmsei sosyalizm adına karşı çıktıklarını söyleyen eski «mücadele» arkadaşlarım safdışı bırakma çabası içindedir. Merkez yürütme kurulunda istediği çoğunluğu sağlıyamıyan güler yüzlü sosyalist, gazetemizin baskıya veril. 
diği sıralarda genel yönetim kurulunda kozunu paylaşıyor olacaktır, Genel Yönetim Kurulunda kimlerin ne şekilde davranacağını şimdiden bilmemekle beraber, bu hesaplaşmada Aybar'in galip çıkması normal olacaktır, 


Cumartesi günkü hesaplaşma büyük önem taşımaktaysa da, asıl mücadelenin büyük kongrede yapılacağı pek açıktır. Aslında Aybar'ın bu olağanüstü genel yönetim kurulu toplantısından <bazı teorik meselelerin halka anlatıma şeklini tesbit» toplantısı olarak bahsetmesi de ilginçtir. Aybar'ın böyle partinin varlığıyla ilgili teorik sorunların çözümünü, en büyük organın toplantı günü çok yakınken, genel yönetim kurulunda karara bağlamak istemesi tabana olan güvensizliğinin yeni bir delilidir. Ve pek iyi niyete dayanıyor görünmemektedir, Aybar, Genel Yönetim Kurulundan alacağı kararlarla da büyük kongre üzerinde baskı kurma emelindedir, Önü. 
müzdeki günler TİP teki yeni gelişmelere muhakkak ki çok ışık tutacaktır. Bekliyelim ve görelim, 


.<İran faşist rejimi son aylarda ilerici ve devrimci arkadaşlarımızı Kürdistan'da eşkiya diye yakalayıp, gizli askeri mahkeme ile ve mahkemesiz olarak öldürtmüştür, Bundan başka Özel eğitim görmüş 6000 jan. 


kımdan yapılan sosyalist devlet yardımlarının büyük önemi vardır, 

Fakat baştan aşağı silâhlanmış bir İsraile ve onun arkasındaki emperyalist güçlere karşı ilerici Arap ülkelerinin en büyük güvencesi, emekçi sınıflara dayanan daha sola açılmış sağlam bir toplum düzenine bir an önce yönelmektir, 

EL FETİH PROĞRAMINI 

AÇIKLADI 

Filistin Kurtuluş Örgütü (OLP) 
ve El Fetih örgütü, Amman'da yaptıkları bir toplantı sonunda, işgal altındaki arap topraklarında O İsrail'e karşı yürütülecek gerilla savaşını koordine edecek bir askeri komite kurmağa karar verdiler. 

OLP ve El Fetih Filistin Kurtuluş Halk Cephesi (FPLP.) ile birlikte en faal komando gruplarıdır, Aralarında daha iyi bir işbirliği sağlanabilirse, mağrur Israil işgal kuvvetlerinin, epey başının ağrıyacağı söylenebilir, 

Geçen hafta El Fetih Orta Doğu krizinin çözümü için kendi görüşle. 
rini bir bildiriyle açıkladı, Bildiride özetle şöyle deniyordu: 

«Filistin devrimi adına ilân ederiz ki, huzur ve barısa karşı değiliz, em rTivâkilerin kabulüne ve teslime kar. 
Şıyız. Bizim devrimimiz, daima, emperyalist ve siyonist kuvvetler tarafından bize kabul ettirilmek istenen yabancı istilâsına karşı dövüşecektir. 

Bizim eylemimiz, ırki ve dini görü 


AYDINLIK, emperyalizme ve 


Ayda bir 


rısı karşılığında yapılacaktır, 


AYDINLIK 


1 Kasım'da çıkıyor 


feodlaliteye karşı verilen milli - bütün milli güçlerin yanında yer ünce etrafında, doğru eylem bi- 


demokratik devrim mücadelesinde 

alacak, bu mücadelenin doğru düş 

çimleriyle yürütülmesine hizmet edecektir, 

yayınlanacak olan dergi 17x25 

(büyük boy kitap) ve 80 sayfa olacaktır. 

Fiyatı 5 lira olacak olan derginin yıllık abone bedeli 50; altı aylık 25 liradır, Avrupa ve Orta Doğu için yıllık 75, diğer yabancı ülkeler için 125 liradır; altı aylık aboneler ise yıllık abona bedelinin ya- 


Bu hafta mutlaka bir AYDINLIK alınız Adres: P, K. 100 — Çebosi/ ANILARA 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ya siyonist hareketi tarafından ayırıcılığa ve teröre maruz bırakılan Filistin Yahudileri («Arap Yahudileri»). 
ni kuntarmak için döğüşüyoruz.» 

El Fetih sonuç olarak şunları tek. 
lif ediyor: 

e Arap ülkelerince, hâlen İsrailde ikamet etmekte olan bütün «Arap Yahudileri» için bir genel af ilânı ve ülkelerine dönmekte serbest bı. 
Takılmaları 

e Yahudilere, uygun ve şerefli bir hayat tarzına imkân verecek bir programın kabulü, 

e Birleşmiş Milletler veya diğer örgütler tarafından sunulan bütün emperyalist çözüm yollarının reddi ve Dr, Gunnar Jarring'in Orta-Doğu'daki görevinin son bulması. 


iran'da faşıst 


bas ilar artıyor 
MO EK 


Son günlerde İran'da Şah'ın faşist yönetimine karşı çıkanları yıldırma çabaları gelişmektedir. İran dışında okuyan İranlı gençlerin kurdukları öğrenci örgütü GİS (İran Talebe Konfederasyonu) bir bildiri yayınlayarak durumu dünya kamuoyuna açıklamışlardır, Bildiride şöyle denmektedir: 


sosyalist dergi 


eb'adında 


darma, Kürdistan eyaletine gönderilerek burada örfi idare ilân edilmiş. 
tir. Oradaki devrimci vatandaşlarımızın hayatları tehdit edilmiş, canlarına kıyılmıştır, 


Taşkent Tahran ve Tebriz şehirlerinde faşist rejime evet demiyen öğretim üyeleri ve üniversite gençliği işkenceye mâruz kalmakta ve zindanlara atılmaktadır. Ayrıca gençler, askerlik şubelerine götürülerek zorla askere sevkedilmektedir, 


Edindiğimiz son haberlere göre, Tahran ve Şiraz üniversitesinden sonra, Tebriz üniversite gençliğini de korkutmak için harekete geçilmiştir. 
Aktif faaliyette bulunan öğrenci Ce. 


MİSİLLEME 

Onassis'in Jacgueline'le evlenme dedikodusu sürüp gidiyor, Avrupalı işin alayında ama, Amerkalı öfkeden cin ifrit: 

«Pearl Harbor'dan beri Amerika böylesine bir hakarete uğramış değildir.» diyenler bile var, 

Anlamıyoruz, bunun hakaret ne. 
resinde? Olsa olsa bir denizci ödeşmesi bu! Amerikalı denizcilerin yemediği nane kalmamıştı Yunan limanlarında. Altıncı Filo'yu bilmez olur muyuz hiç! Bu Filo'ya karşılık Onassisin de Ticaret Fi. 
lo'su sembolik bir mişillemede bulundu, hepsi burKadar! Tai 

ACIBADEM 

«Bir yurttaşı Acıbadem karakolunda coplarla, demirlerle bayıl. 
tıncaya kadar dövmüşler.» 

Bu haberi okuyunca Neyzen'i a. 
nımsadık ister istemez, Şöyle de. 
mişti Neyzen: 

«Merhamet kalmamış beni Âdem'de 
Anamı ağlattılar Acıbadem'de» 

.Neyzen'in sağlığında, Acıbadem. 
de halkın anasını ağlatırlarmış, şimdi de halkın kendisini ağlatıyorlar, ; 

Bu Acıbademde neresi öyle mi?, 

Nerde karakol varsa, orası Acıbadem! 

YORUM YOK! 

Pırıl pırıl 67 üyesini yürütmekle hızını alamayan İşçi Partisinin Yü rütme Kurulu, bu sefer de Başkan larını yürütmeğe kalkmış. Türkiye sosyalizmi üzerine karakuşiden konuşmalar yapan Aybar, komşu dev letlerin parlâmentolarına da girip çıkmaya başlayınca, Yürütme Ku. 
rulundaki arkadaşları: 

«Hooop!» demişler, «Buraya kadar! İnecek var!» 


mmm NR nn 


hapse atılmıştır, Bunun üzerine Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri, üni- 


versite içinde protestoda bulunmuşlar ve oturma grevi yaparak arkadaşlarının serbest bırakılmasını istemişlerdir. Öğrencilerin verdikleri karardan dönmiyeceklerini bildirmesi üzerine Rektörlük savak (gizli polis) vasıtasıyla gösteride bulunan öğrencileri toplattırmıştır. Toplatılan öğrenciler daha sonra hapse atılmışlar- 


Kürdistan'da yakalanıp daha sonra kurşuna dizilen altı arkadaşımızın isimleri daha sonra İran gazetelerinde de yayımlanmıştır, Bu arkadaşlarımız Abdülmecit Emirzade (Kışlak'lıdır, Sakız’'da öldürülmüştür) Hasan Ahmedi (Mahabat'ta öldürülmüştür), Ali Koroş (Hana'da öldürülmüştür), Kadir Çel (Hana'da öldürülmüştür), Hüseyin Çel (Hana'da öldürülmüştür), Sultan, soyadı bilinmemektedir. (Hana'da öldü- 


vat Sabrj MUKADDEMİ yakalanarak rülmüştür).» 


Ankara Tıp Fakültesinde devam etmekte olan boykot Perşembeyi Cumaya (bağlayan gece kanlı olaylara sahne olmuştur. 
Okuma sürelerini tamamlamalarına az kalan 5 ve 6. sınıf öğrencileri bir süre önce boyko. 
tun yersiz olduğunu öne sürerek anti boykot komitesi kurmuşlardı. Bu komite, önce boykottan yana olanları saptamak için referandum istemiş, referandumu kaybedince de zor'a başvurmuştur, Ancak boykotçular gece vakti yaptıkları bir bas kınla duruma hakim olmuşlardır, 


e Şehir Tiyatroları eski baş rejisörü Ertuğrul Muhsin, Beledi. 
ye Meclisince yeniden görevine tâyin edilmiştir. Hatırlanacağı üzere Ertuğrul Muhsin Beledi. 
ye Meclisinin geçen devresinde AP'lilerin oylarıyla işten uzaklaştırılmıştı, Türk o Tiyatrosuna uzun yıllar emek vermiş olan 
Ertuğrul Muhsin'in göreve dönüşü memnunluk yaratmıştır. 


e 22 Ekim Salı günü kamu ikti. 
sadi kuruluşları ile ilgili komis- 


yon raporlarını inceleyen senato, AP'lilerin oylarıyla TRT'nin 1964-65-66 yıllarına ait kesin hesap ve blânçolarını ibra etmemiştir. İktidarın uzunca bir müd dett€nberi Tercüman gazetesi aracılığıyla TRT'ye karşı yürttüğü aleyhte kampanya, böylece yeni bir safhaya girmiş bulunmaktadır. TRT'yi tamamen kont rollarına alamıyan iktidar çevreleri, seçimlerin yaklaşması üzerine bu kuruma yapılan baskıları atttırmaktadırlar, Senato kararlarından sonra şeriatçı gazeteler de TRT'ye karşı yoğun bir hücuma geçmişlerdir, 


e Orta Doğu Sosyalist Fikir Kulübünün eski başkan ve yönetidileri yayınladıkları bir bildiri. 
gen ötürü yargılanmışlardır. Bildiride komünizm propagandası yaptıkları-iddia edilen gençler ilk celsede isnat edilen suçu reddederek Türkiye'de sosyalist bir düzen kurulmasını savunduklarını belirtmişlerdir. 


è Japonya'nın çeşitli şehirlerinde son yılların en büyük savaş a- 


kısa... Kısa... 


Rıfat Ilgaz 


İnersin, inmezsin bir ( tartışmadır başlamış. Yokuşun bütün gazetecileri hemen İşçi Partisinde al. 
mışlar soluğu: 

«Ne oluyor?» demişler, tin da yazalım!» 

Aklı başına gelir gibi olan Aybar, parmağını dudaklarına geti-Terek: 

«Hayır!» demiş, «Yorum yok!..» 

«Siz değil miydiniz basından yardım isteyen, ilgi isteyen!» 

«Yorum yok!» 

«Ama siz...» 

Lâftan anlamıyor musunuz be! 
Yorum yok işte! Ama sosyalizm, deyince güler yüzlü mü olacak, ceberrut mu, yorum var... Devrim stratejisinin yorumu yok! Sosyalizm despotik mi olsun, sempatik mi, yorum var, Yürütme Kurulunun istediği somut sosyalizmin yorumu yok! İnsana saygılı sosyalizm mi, .sosyaliste saygısız - sosyalizm mi, yorum var, İşçi Partisindeki son buhranın yorumu oyok!... Kitaplı sosyalizm mi, kitapsiz solculuk mu, yorum var, ama son patırdıların hiç yorumu yok! Sosyalist. li teratürde yazılanların doğruluğu, yanlışlığı üzerinde direk direk yorum var da Yürütme Kurulundaki 
Behice Boran'ların, Sadun Aren'- lerin son nutuklarının yorumu yok! Milli Mücadele mi önce, sosyalizm mi önce yorum var, Türkiye'de sosyalizmin İşçi Partisinden önce başladığının yorumu yok. 
Bir sürahi, bir bardak görünce nerede olursa olsun, vakitli vakitsiz, yerli yersiz her konuda çekilen nutukların yorumu var, velâkin işler Arap saçına döndü mü kriz başladı mı, tabandan gürültüler duyuldu mu, değil yorum, değil yamt, çıt yok, çıt!... 


«Anla. 


m 
Lenin toplatıldı e e Josef Stalin tarafından, biri Lenin'in sağlığında, diğer ikisi ölümünü izleyen günlerde yapılmış olan üç konuşmanın yer aldığı 
«LENİN» adlı kitap, İstanbul 4 
Sulh Ceza Hâkimliğinin 21.10.1968 tarih ve 968/115 sayılı kararı ile komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle toplattırılmıştır. Mahkeme kararıyla toplattırılan bu kitabın New York'ta International Publishers Yayınevi tarafından bundan yıllarca önce basılan İngilizce nüshasının Türkiye'ye girmesi, gelmiş geçmiş bütün Bakanlar Kurulları tarafından engellenmemiştir. 


leyhtarı gösterileri yapılmıştır. 
Öğrencilerle işçilerin birlikte dü zenledikleri harekete daha şimdiden 800 bin kişinin katıldığı hesaplanmaktadır. o Gösterilerin yaygınlığı karşısında toplum polisi âciz kalmıştır, Japon hükümeti yıllardan beri ilk defa po. 
lise geniş tutuklama © yetkileri veren kanunu kabul etmiştir. 


Çekoslovakya'nın «güler yüzlü 


olarak seçilmiştir. 
Yüksek tirajlı bu dergi Dubçek'i büyük bir hararetle övmekte, cesaretini, o kabiliyetâni göklere çıkarmaktadır. Okurlarımız geçen sayımızda yayımla. 
dığımız Mehmet M, Mimoğlu'- nun «Uyanık Olalım» adlı yazısını hatırlarlarsa, oemperyalizmin işçi sınıfının liderini tâyin etme taktiğiyle karşı karşıya ol. 
duklarını derhal anlayacaklardır. 
Bu olay bir devrimci için, devrimci ouyanıklığın ne denli önemli olduğunu somut bir biçimde ortaya koymaktadır. 


TÜRK SOLU: Sayfa - 3 - 


Çekoslovakya meselesini 


Çekoslovakya karşı -devrimci bir duruma, kapitalizme ve emperyalizmin kollarına doğru ilerliyordu. Bu 


ihtimalin gerçekleşmesini ne olursa olsun şu ya da bu yolla önlemek ama mutlaka önlemek gerekti 


ÜGÜN bildirildiği gibi, bu akşam bura- 
9 da Çekoslovakya'daki durumu incelemek 

İçin. toplanmış bulunyoruz. İncelememizi devrimci durümumuzun ve Devrimimiz ile partimizin devam ettirdiğienternasyonalist politikamızın ışığında yapacağız. 


Burada ortaya koyacağımız şeylerin bir kıs mı: birçoklarının duygularıyla çatışacak; bir kısmı bizim çıkarlarımızla çatışacak ve 'hattâ vatanımıza ciddi riskler yükleyecektir. PT 


Fakat, içinde bulunduğumuz anın dünyanın her yerindeki devrimci hareket açısından büyük önemi vardır. Bunun için gerçekleri ob jektif olarak incelemek ve politik liderliğimizin, Merkez komitemizin, kütle örgütlerimizin liderlerinin, Hükümetimizin üyelerinin görüşlerini, yorumlarını açıklamak görevimizdir, Bu halkımızın geleneklerine ve duygularına da uygun düşmektedir. 


İlk olarak Çekoslovakya'da yer alan olayların bizim durumumuzla olan ilişkisinin kısa bir tahlilini yapmanın gereğine inanıyoruz. 


“Halkımızın bu olaylar hakkında geniş bir bilgisi vardır ve şimdiye kadar Merkez Komitemizin resmi bir açıklamada bulunmamasına rağmen -çünkü diğer nedenlerin yanında daha olayların gelişmesi tamamlanmamıştı ve 


biz dünyada meydana gelen herşeyi inceleme 


zorunda değildik- o ülkenin siyasi hayatında yer alan gelişmeleri takip etmekteydik. à vr S MM 


Bu yılın başlarında bir yığın olay Çekoslovakya'da meydana gelmeye başladı. Bu olay lar Novotny'nin konuşmasıyla daha doğrusu 


o 
Bizim görüşümüz odur ki emperyalist basının övgüsüne, desteğine ve coşkun alkışlarına hedef olan herhangi bir şey tabiî olarak bizde şüpheler uyandırır 


U haberin devamı görülmüyor ama bu 

B haber Amerikan basınının Çekoslovakya'daki değişiklikleri dikkate şayan bir hoşnutlukla karşıladığını gösteriyor, Şüphesiz 


Ki, Amerikan basını, kapitalist basın, emperyalist basın, 


oslovakya'daki gelişmeleri en olumlu karşılayanlardandır, Tabii ki, emperyalist basının bunca övgüsüne, desteğine ve coşkun alkışlarına hedef olan herhangi birşey bizde şüpheler uyandırır. 
“Daha sonra 2 Mayis 1968 de şu haber yayınlandı: «Çekoslovakya Amerika'nın Çekoslovak altınlarını geri vermesi için yaptığı isteği tekrarladı. 


Prag hükümeti Washington'a, Amerikan hükümetince tutulan Çekoslovak altınlarını 


derhal geri vermesi için yaptığı isteği tekrarladı.» i 

«Bugün Amerikan Büyükelçiliğine verilen bir notada Çekoslovak hükümeti Amerika'nın davranışını ciddiyetten uzak olarak niteledi ve Washington'un elinde bulunan ve hukuken Çekoslovakya'ya ait olan 18433 kiloluk altını hemen geri vermesi gerektiğini ileri sürdü, Al- 


doğru koyalım 


ydi 


Fidel Castro 


x 


75 / gr f ERERKEN EEE EEE 


ni ve bunların yanısıra başlıyarak iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleştirileceğini ima ettiğini yazıyor.» 

Á «Çekoslovak ve Batı Alman temsilcileri a, 


rasında iktisadi görüşmeler, 27 Haziran.» AKİ / 


X Bu habere göre «mevcut iktisadi sorunlar üzerinde Çekoslovakya ile Batı Almanya arasında iki gün sürecek iktisadi görüşmeler yapılacaktır.» 

«Görüşmeler Bonn dış politika Kurumu 


ve Prag Beynelmilel Siyaset ve İktisat Ensti-| 


tüsü tarafından düzenlenmiştir.» 

«Çekoslovak heyeti Enstitü başkanı Anto- nin Anejderek başkanlığında Alman heyeti ise Bonn Dış Politika Kurumu başkanı ve geçen yıl sonuna kadar Federal Almanya'nın Mosko va Büyük Elçiliğini yapmış bulunan Büyük Elçi Von Walther Başkanlığındadır.» 

«Von Walther Alman heyetinin Çekoslovak- 


gelecek yıl başından 


AN, nist partileri bile liberalleşme hareketini sempatiyle karşıladıklarını belirttiler, Öyle bir durum ortaya çıktı ki, herkes kendi çıkarını, yanlış yöntemle yürütülen, bürokratik politikanın, yığınlardan kopup politikanın, kısacası eski liderliğin sorumlu olduğu politikanın ortaya çıkardığı sorunları çözmek için kullanıyordu, Sosyalist devrimin ve sosyalist sistemin Çekoslovakya'da kendine özgü bir biçi- X me bürünmesi şeklinde konuşmalar da arttı. 

Böylece bu eğilimler aynı zamanda geliştiler, Bazıları değişmeyi haklı çıkarmaya çalıştı, diğerleri ise bu değişmeyi açıkça gerici bir politikaya yönelttiler, Ve bu durum görüşleri şaşırttı. ri 


Çekoslovak rejimi kapitalizme 


ya'nın iktisadi ihtiyaçlarını ve imkânlarını öğ- ni ve amansız olarak emperyalizme 


renmek istediğini önemle belirtti ve Batı Almanya'nın Çekoslovakya ile iktisadi ilişkilerini esaslı bir şekilde arttırmaya hazır olduğunu ima etti.» 

«Dr. Anejderek görüşmelerin, 


daki ilişkilerin gelecekteki gelişmesine yardımcı olacağını söyledi.» vs. vs. 


imkânları açıkça ortaya koyacağını ve iki ülke arasin y ? 


K Hepiniz, Demokratik Cumhuriyetini tanı- 


mamız üzerine Alman Federal Cumhuriyetinin bizimle derhal her türlü ilişkisini kestiğini ve bu durumun, bugüne kadar devam ettiğini bilirsiniz. 


pin 


Bütün bu devletlerin nasıl 


doğru sürükleniyordu! 
o 


İĞER taraftan (biz inanıyoruz ki - ve bu 

çok önemlidir - Çekoslovak rejimi tehlikeli bir biçimde sistemde esas bir degişikliğe kayıyordu. Kısacası biz inanıyoruz ki, Çekoslovak rejimi kapitalizme ve amansızca emperyalizme doğru sürükleniyordu. Bundan en ufak bir şüphemiz yoktu. 

Bunu söyleyerek başlıyalım çünkü buna bağlı diğer bazı konular üzerinde de söyleyeceklerimiz var, Bu konulara ilişkin olarak dün yada bizim görüşlerimizi paylaşmayan kişiler de var, Çok kişi herhangi bir tehlikenin varit 


olmadığını ileri sürdü, Bir çok eğilim edebi alandaki ve bu tipteki özgürlükleri memnunlukla karşıladı. Çünkü, tabii olarak dünyada 


Devlet Başkanlığı görevini sürdürmekle o be- tınları Çekoslovakya'dan Naziler çalmış ve yılı x Prpa : raber Parti Sekreterliğinden istifasıyla baş va Amerika tarafından iki ülke arasındaki hesap- $ davrandığını biliriz ve hepsinden 


Jı, ei u önemli bir askeri siyetin Ameri- ları garanti etmek üzere müsadere edilmiştir.»  7(i öteye; açması izledi. Bundan sonra da No- 


» : ym 3 bu tip sorunlarda hassas olan bir sürü insa ka'ya Daha sonra 11 Haziran 1968'de: o«Çekos- 7 EE p n san AA votny nin Devlet Başkanlığı görevini de ter- lovakya için muhtemel Amerikan kredisi» adlı Alman, Federal Cumhuriyetinin vardır. Bu konuda. çok yanlışlıklar, .çok hâta- 


'ketmesi için sürekli istekier ileri sürüldü. Ve 'daha birçok olay ve çeşitli durumlar ortaya çıktı, 


d X Demokratlaşma adı verilen bir süreç başladı., Emperyalist basın başka bir terim «lübe- 


iberalleşme» terimini yaratfi ve ilericiler ile .muhafazakârlar diye bir ayırıma başladı. ile- 


ricilerden kasıtları siyasi reformlar serisini destekleyenler ve muhafazakârlardan kasıtları eski liderliği destekleyenlerdi, Biz de pek tabiiki, bu ikisi hakkındaki düşüncelerimizi söy Temeliyiz... Bu ayırım bize Küba'nın yakın tarihteki liberaller ile muhafazakârlar farklılaşmasını hatırlatıyor, Ama böyle bir ayırımın yapılmasının hiç şüphesiz ki, sosyalist devrimle- nin siyasi süreci içinde düşünülmesi gerekindi. 


Bu durum dünyanın her yerinde sürekli yankılar yaptı. Kimisi liberaller denilenlere veya demokratizasyon taraftarlarına sempati A göstermeye başladı. ye biz sesimizi çıkarma- 

dan gelişmeleri izledik. 
ağ lm 


Örneğin 24 Nisan 1968 tarihli (Komünist Partisinin organı Rude Pravo gazetesinde «Çekoslovakya'dakj gelişmelere Amerikan basınının olumlu tepkisi» başlıklı bir makale yayınlandı. 


EKOSLOVAK Komünist partisinin orga- 

Ç nı olan Rude Pravo gazetesi Amerika'- 

nın Prag'ın kabul ettiği yeni esasların 

bir sonucu olarak Çekoslovakya'dan daha akıl lı bir dış politika beklediğini belirtti. 


“li Bankası ikinc; başkanının 


« «Spiegel, Çekoslovakya'nın karşılık olarak 


makale şöyle devam ediyordu: 
» o «Güvenilir kaynaklara göre New York Mil ekoslovak Ban 


ka müdürleri ile Tone gla DER 


lövakYa'ya Amerikan kredisi verilmesi ihtima- 


Mi ileri sürülmüştüf» > 
«Amerikan Bânkasının ikinci başkanı Miraslava Kriz, toplumlarındaki sosyalist ilkele- 


ri değiştirmeden gi ve mİ da Amerikan banka arından büyük krediler aldıklarını söylemiştir.» 

Böyle di fikri savunulurken bir başka ülkenin, Polonyanın da -ki halihazırda Çe- 


koslovakya'ya askeri Birlik gönderen ülkeler- 


dendir- Amerikan bankalarından büyük kredi- 


ler aldığı söz konusu edilmektedir, İlginç — mma 


bir teferuat değil mi? 
e 18 Haziran koslovakya'nın Federal (Batı) 
kredi istediğini doğruladı.» 
«Haftalık Spiegelin bugün &açıkladığına 


göre Moskova'nın iktisadi tedbirler alacağın- 


Almanya'dan 


7 CE TE mem ra e .. F, ÖTE 
dan çekinen Prag, kısa bir süre önce Bonn'a; 


yanaşarak kredi istedi. 

Dergiye göre «bununla beraber Federal hü kümet Sovyetler Birliği ile olan ilişkilerindeki gerginliği önlemeyi tercih etti ve Bakanlar Kurulu böylelikle iktisat bakanı Schiller'in kredi için Prag'a dünya bankası kanalı ile ga ranti sağlamak şeklinde ileri sürdüğü görüşü kabul etti.» 


Alman Federal Cumhuriyeti ile daha geniş iliş kilere girmeye söz verdiğini, Almanya'nın Prag' Fa ticari misyon bulundurmasını kabul ettiği- 


maa 


8'de «Alman dergisi Çe- d 


ca düşmânları o 


yankee emperyalizminin aracı olarak davrandığını biliriz 


ə D 


ÜTÜN bu devletlerin nasıl davrandığını B biliriz ve hepsinden öteye; Alman Federal Cumhuriyetinin Yankee emperyalizminin aracı olarak davrandığını biliriz. 

Bir olaylar zincirini gördünüz: Liberaller ve emperyalizm arasındaki ilişkilerin bir «balayı» başlangıcı halini almasını, Belirli iktisadi durumlarla ilgili olaylara (bilhassa başvurdum, Çünkü olayların gelişim süresi içinde 


politik durumlarla ilgili bir dizi Mİ dı mi 


nz a E 
Liberal kızgınlıklar, açıkça dışarı ür sz n 


muhalefet: partilerinin kurulması için bir sürü politik slogan geliştirilmeye başlandı. 
Basının _ burjuva 


a anlamında bir «özgürlüğe» sahip olmasını sağlayacak ted- 


birler alınmasını öngören sloganlar ortaya atıldı, Bu karşı devrimin ve sosyalizmin başlı- an sömürücülerin serbestçe sosyalizm aleyhinde o konuşabilme ve yazabılme hakkına sahip kılınması demektir, Bütün 

ge bunların sonucu olarak, başlıca kitle haberleş- 


me araçlarını gerici unsufların ele geçirmesi süreci başladı. Dış politika alanında kapitalist 


kavramlâr ve tezlerle, Batı ile açıkça uzlaşan 


sloganlar ortaya atıldı. Elbette, bunlar tamamen doğru bazı sloganlara bağlancı dı. Liberalleşme ya da demokratlaşma hareketinin belli bir ölçüde sempati ile karşılanmasını da bu sloganlar sağladı. Hattâ kendi sorunlarını ve çelişkilerini çözememiş bazı Avrupa omü- 


IAKS 


i Z yürekten kabul ettiğimiz, 
- bulunduğumuz bu görüş, bu olaylara ilişkin ye- 


lar yapıldı. Ve elbette bu soruna nasıl yaklaşılacağına ilişkin bazı kavramlar var. Aydınlar bunun yanısıra başka sorunlarla da ilgilenmektedirler. Örneğin Vietnam sorunu ve dahâ başka sorunlarla da ilgilenmektedirler. 
Denilebilir ki kendi sorunlarına sahip olan, genel olarak Avrupa'nın sorunlarına, gelişmiş dünyanın sorunlarına sahip olan dünya ilerici düşüncesinin bu bölümü, dünyanın büyük kısmıyla, emperyalizmin baskısı altındaki, yeni sömürgecilik altındaki ve dünyanın kapitalizmin sömürüsü altında bulunan geri bırakılmış kısımlarıyla az ilgili olan sorunlara daha büyük bir ilgi duymaktadırlar. Ve ümitsiz, açlık içinde, büyük ihtiyaçlar altında yaşamakta olan yüzmilyonlarca insan için saç uzatmak ya da uzatmamak sorunundan çok daha önemli sorunlar vardır. Bu çok ihtilâflı bir nokta olabilir, ama yiyecek bulabilme imkânı elde edip edemeyeceği sorunu ile karşı karşıya bulunan insanlar için pek de meraklı şeyler olmasa gerek, 

Böylece, kimisi değişmelerin olumlu yanlarını hoş karşıladı, kimisi olumsuz yanları üzerinde durdu; kimisi durumun ortaya çlkardığı yeni biçimleri destekledi ve onlara inancını gösterdi, kimisi de bunları karşısına aldı. 

Biz şu sonuca ulaştık: Çekoslovakya'daki siyası du un nden ve geriye kapitalizme doğru bayır aşağı gittiğinden ve amansızca emperyalizmin kollarıma düşmekte olduğundan hiçbir şüphemiz yoktu. 

Bu çok önemlidir, Şuna inanıyorum ki halen de etmekte 


Kübalı işçiler, Castro'nun Çekoslavakya olayları hakkında yaptığı açıklamayı dinliyorlar. Toplantı gece yapılmıştır. 
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“SEmnperyalist basının övgüsüne, desteğine ve coşkun alkışlarına hedef olan her - hangi birşey tabii olarak bizde şüpheler uyandırır, 


Bu konuşma 23 Ağustos'ta Çekoslovakya olaylarını incelemek için Devrimci Küba hükümeti Başbakanı ve Küba Komünist Partisi Binbaşı 
Fidel Castro Ruz tarafından yapılmıştır 


Merkez Komitesi Birinci Sekreteri 


rimizi ve tutumumuzu belirtmek çok önemlidir. 

Tabii ki, emperyalist dünya bu durumdan çok hoşlandı ve her fırsatta destekledi. Şüphesiz ki emperyalistler neşe içinde ellerini oğuşturdular ve bu durumun herhangi bir şekilde sosyalist dünyada sebep olacağı zararları düşündüler, 


açısından 


Bir gok Ürsatta empeyralister, sosyalist A ülkeler ve Doğu Avrupa ile ilgili politikaları- 


nın ne olduğunu açıkladılar. Ve kongrede, basında her zaman liberal eğilimlerin teşvik edileceğini, iktisadi yardımlar sağlanacağını ve orada sosyalizme ibir muhalefet yaratmak için her türlü imkânın seferber edileceğini açıkladılar. Emperyalistler yalnız o Çekoslovakya'da değil Doğu Avrupa'nın a ülkelerinde hattâ Sövyetler E Birliğinde ! ampanya yürütmektedirler, ler, Her türlü yolla kamuoyunun dikkatini gelişmiş sanayi toplumundaki Mhâyat tafzınâ, kez burjuva toplumundaki tüketim imkânlarına çekmeye çalışmakfadırlar. 
Bütün bunları radyo aracılığı ile, kültütel mtübadele adını verdikleri 'nesne aracılığı ile yürütmekteler ve açıkça, kitleler arasında bütün bunlara, tüketim zevklerine bir hayranlık, bir arzu uyandırmaya (o çalışmaktadırlar. Bunları yaparken bu duyguların kitlelerin devrimci duyguları ve fedakârlık duyguları ile ters orantılı bir artış göstereceğinin çok iyi bilincindedirler, 

Emperyalistler sınıflı toplumdaki lüksün han gi şartlar altında olursa olsun, sosyalist toplumların hiç bir zaman amaçlamıyacakları, çok incelikle geliştirilmiş bir sanatın, tüketimin, Sınıflı toplumun burjuva yüzünün, bol miktarda propagandasını yapmaktadırlar, Ve mutfak eşyalarını, otomobillerini, her türlü lüksü — her yerde yaptıkları gibi — istismar etmektedirler, Bu, onların dergilerinde her zamanki silâhları, onların propagandalarıdır. 

Kaynaklarının, ticaretlerinin ve bu gibi şeylerinin fiyatları ile (oynayabildiklerinden «Doğu Avrupa için politika» adını verdikleri politikaları vardır. Bunu Küba'ya yapamamak tadırlar. Küba bütün pazarlarda sürekli bir eziyet altındadır, Bizi satın almaktan, satmaktan, tek bir çekirdek almaktan, herhangi bir şey almaktan alakoymuşlardır. Ve bu politikayı Küba'ya karşı amansızca yürütüyorlar. 
Neden? Onlar böyle manevralarla ülkemize sız malarının en ufak bir şansa sahip olmadığını biliyorlar, Bu emperyalistlerce pek iyi biliniyor. Böyle manevraların Küba halkının devrimci ruhunu çökentemiyeceğini ya da zayıflatamayacağını biliyorlar, İşte bunun için bize karşı sürekli ve amansız bir savaş veriyorlar, bizi daima en zor durumlara düşürmeye çalışıyorlar. Bize karşı politikaları daima böyle olmuştur. 

İlâç konusunda koydukları şartın dışında, Küba ve Amerika arasında hiçbir ticaretin ol. 
madığı bilinmektedir. Bu şart incir çekindeğini bile doldurmaz, Çünkü ilâç bile alamamaktayız, Aslında ülkemize ilâç satışını da yasaklamışlardır. 


o 
Biz Çekoslovakya'nın karşı- devrimci bir durum, kapitalizme ve e nperyalizmin kollarına doğru ilerlediğine inanıyorduk 


MPERYALİSTLER ihtiyaçlarımızı karşılamak için bizi gerektiğinden çok daha fazla para harcamaya mecbur- bıraktılar, Abluka bizi ihtiyaçlarımızı çok yüksek fiyatlardan elde etmeye zorladı ve başka firsatlarda açıkladığımız sorunları yarattı, e Ve tam bu noktada ilk önemli iddia ne sürüyorum: Biz oÇekoslovakya'nın Ee 


devrimci bir duruma, kapitalizme ve emper- 


yalizmin kollarına doğru yorduk. 

Böylece bu, bizim birkaç sosyalist ülkenin giriştiği harekâta ilişkin yerimizi bilirler. Şöyle ki, biz bu ihtimalin gerçekleşmesini ne olursa olsun şu ya da bu biçimde önlemenin, ama mutlaka önlemenin gereğine inanıyoruz. 

Benim bunu görüşlerimizin ışığında incelememe izin veriniz. 

.Biçimin tartışması son tahlilde en önemlisi değildir, Kabul edilsin veya edilmesin asıl üzerinde durulacak nokta, sosyalist kampın, sosyalist bir ülkenin kopmasına ve em- 


ilerlediğine inanı- 


peryalizmin kollarına düşmesine müsaade e- 


dip etmeyeceğidir. Ve bizim görüşümüz odur ki, buna müsaade edilemez ve sosyalist hagi pın böyle bir durumu önlemeye hakkı vardır. 
Şunu açıkça söyleyeyim ki biz bu gerçeği asıl üstünde durulacak nokta olarak görüyoruz. 

Bununla beraber yalnız bu gerçeği gözönüne alıp, başkalarını gözönüne almamak da yeterli değildir, Çekoslovakya karşı devrime doğru ilerliyordu ve bunu önlemek gerekliydi ve başka alternatif yoktu diyerek basit bir sonuca ulaşmak da yeterli değildir. Böylesine dramatik, şiddetli ve acılı bir tedbir alınmasını gerektiren nedenler ve bunu etkileyen faktörlerin neler olduğunu da araştırmalıyız. Halkların büyük saygı duyduğu ve çok kereler adaletsizliğe karşı halklara kalkan görevi gören hukuk ilkelerinin ve uluslararası (o kuralların tartışmasız bir şekilde ihlâlini gerektiren faktörler nelerdi? AA X 

Çünkü Çekoslovak Devletinin eğemenliği- nin ihlâl edildiği inkâr edilemez. Eğer edilirse bu hikâye olur, yalan olur. Gerçek olan ihlâlin aşikâr olduğudur, Ve bu noktada ben bizim eğemenlik anlayışımıza, hukuk ilkeleri ile, siyasi ilkeler ile ilgili anlayışımıza değinece- 


šim, Hukuki açıdan bu durum haklı gösterilemez. Bu ço ok Eras TE Bce CET ıçın 


verilen karar hukuki değil, aş ivesi açıdan o 


savunulur, Hukukiliğin izi yoktur, Ve gerçekten đe yoktur. 


evrimci hareketi dünyada bu kadar güçkÂ 


Gunun birakan, bütün bir halkı gerçekten yaralayan böylesine bir. “çarenin. bulunmasi E BER sonucu ortaya çıktı? Böylesimiyan eli altında, ülkelerinin, sosyalist ülkelerin orduları da olsa, yabancı ülkelerin ordularınca işgal edilmesini görmeğe ve buna tahammül etmeğe, bir ülkenin milyonlarca vatandaşını ya sessiz kalmak ya da Yankee ajanlarıyla, sosyalizm düşmanlarıyla, Batı AL manya nın ajanlarıyla, işgalin yarattığı bahane ile kendilerini egemenliğin, vatanseverliğin ve Çekoslovakya'nın özgürlüğünün savunucuları diye yutturmaya kalkan faşistler ve gerici ayak takımı ile dostluğ rluyor. 
antıken, bü deney ve bu eylem Çekoslovak halkı hesabına acı ve trajik bir durum yaratmıştır. Bunun için — her ne kadar tartışmasız bu zorunluluk idiyse de — sosyalist ülkelerin böyle durumları oönlemesinin, mutlak bir gereklilik olduğu sonucuna kolayca varamayız, Nedenlerini incelemeliyiz. Hangi şartların isimlerini hıç bir yerde açıklanmayan bir bir 


grup kişiye, Çekoslovakya yı sosyalist ülkeler topluluğundan ayır ayırmak için Yapılan emperya- 


list entrikalarına ^ a Ve oyunlarına, karşı devrimin zaferine mani olmak için, Çekoslovakyada yirmi yllik bir sosyalizm tecrübesinden sonra, sosyalist kampin diger ülkelerinin ordularına müracaat etme zorunlülüğünu duyurmuş olduğunu bilmeliyiz. 

Baylar, hangi şartlar altında olursa olsun vini lk sosyalizm tecrübesinden sonra, sosyalist devrimden sonra, bizim ülkemizde karşı devrimci bir yönelişin ve emperyalizme kayışın dehşetine kapılan bir grup dürüst dev rTimcinin, bu gidişi önlemek için dost ordularl, yanim jS arai ESİR MEDENİ durum. olabilir mi? Bu halkın sosyalist bilincine ne olmuş olcak? Ba halin devrime 


yanıklığına ne lacak? Bu halkın vaka- 


rına, devrimci maneviyatına ne olmuş olacak? 
ğer böyle bir durum ortaya çıkarsa bizim i- 


çin devrimin teme eri “olan herşey ne EŞ olacak? E 


Biz bir devrimin liderlerinin temel görevinin ve sorumluluğunun 

böylesine durumlar yaratabilecek bozuklukların gelişmesini önlemek olduğuna inanıyoruz 


ÖYLE bir durumun ülkemizde aslâ ortaya çıkmayacağını söylemeye gerek yok, Çünkü, ilk olarak biz bir devrimin liderlerinin temel görevinin ve sorumjuluğunun böylesine durumlar yaratabilecek bozuklukların gelişmesini önlemek olduğuna inanıyoruz, Ve ikincisi, Baylar, pratik bir nedenden dolayı. Yalnız mahevi bir nedenden değil — zira devrimin devamını sağlamak için dev- 


rimden yirmi yıl sonra böylesine usullere baş- 


vurmak gerekiyorsa kendi kendimize böyle bir devrim hakkında ne düşünüleceğini sormamız gerek — bu çok basit, pratik nedenden dolayı da bu ülkenin liderleri kimden ordu göndermelerini isteyebilir? Çünkü çevremizdeki ordular yalnız Yankee orduları ve onļarla işbirliği halindeki kuklalarının ordularıdır, ve biz dünyanın bir köşesinde o kadar tecrit edilmiş durumdayız ki, devrimimizi kurtarmak için müttefikimiz olan ordulardan yardım istememizin en uzak bir ihtimali yoktur. Ve ben bunun gereğini duymasına ve bu imkânı bulmasına rağmen bu küçülmeyi gösterebilecek kişinin bulunduğunu sanmıyorum. 

Biz ne biçim sosyalistler ve, bu ne biçim 


bir sosyalist devrim olâcak kj yirmi yıl sonunda bız devrimi kurtarabilmek için | kendimizi böylesine bir şey yapma Zorunda bulacağız? 
e zaman biz dış yardım. « düşünsek aklımıza emperyalist birliklere karşı ve emperyalist ordulara karşı dövüşmek için dış yardım geldi. 
Bu şartları tahlil ediyorum çünkü biliyo- 


rum ki halkımız bu sorunun açıklığa kavuşmasıyla ilgilenmeli, 


Biz bir devrimde böylesine şeylerin olma- # 


sını tasavvur edemeyiz. Ben yüksek şahsiyet-# lerin (işgali sağlamak için) başvurmasını ma-# a 


zeret olara etmiyorum. m. Zira İ biricik ma-Zeret olarak yalnız şu basit politik gerçek gösterilebilir ; "Çekoslovakya, karşı devrimci bir duruma döğru ilerliyordu u ve bu sosyalist top-LR ve İLİ Rİ bir mn giiemek. 


“Ancak biz m bu gerçeği kabul e 


nin ve başkasını aramamanın mı yeterli oldugunu, yoksa bu çok acı tecrübenin siyasi sonuçlarını araştırmanın mı temel zorunluluk olduğunu osoruyorduk. Ve tekrarlıyoruz, bu şartlar nasıl mümkün olmuştur? Bunu yaratan törler t edilmelidir, Ve böylesine bir durumu yaratan sebeplerin derin bir tahlilinin yapılması bize anlaşılmaz gelen bize im kânsız gelen, emperyalistlerden 90 mil uzakta evrimi devam ettirme zorunda olan ve Çekoslovakya” nin düştüğü i duruma düşmenin, dev. 
rimin ve herşeyin sonu, köleliğin en kötü şartları altıma düşmek, amansız bir düşmanın eli- 


ne düşmek demek olduğunu bilen Küba' lı dev 


rimcilere imkânsız gelen ya yaratan sebeplerin derin inin pil. 


masi, sosyalist hareket TA TaZ Bir göz 


revdir. Elbette bu derin tahlil şimdi yapılamaz Ve - yapılmış olamaz, Fakat bazı gerçekler ve fikirler zikredebiliriz. Ülke yönetiminde bürokratik yöntemler, yığınlarla ilişkilerin zayıflığı — her devrimci harekette gerekli olan 


ilişkiler — Sosyalist ideallerin ihmali. Şosyalist ist ideallerin ih ihmalinden ne sel e Se 


nu, k u kaştediyoruz: İnsanın sınıflı topluda a utmayı, sınıflı toplumda sömürül. 
düğünü, köleleştiğini, idealler için mücadele ettišini ve sosyalizmden bahsedince yalnız sömürünün yok olacağını, sömürüden doğan fakirliğin yok olacağını ve bu sömürünün sonucu olan geri bırakılmışlığın değil, aynı zamanda sınıfsız toplum yaratmak konusundaki bütün o güzel emellerin, bencillikten arınmış bir toplum, insanın artık paranın kötü bir kölesi olmayan, kişisel kazanç için çalışılmayan ve bütün toplumun ihtiyaçlarının tümünü tatmin etmek için, insanlar arasında adaleti, eşitliği, kardeşliği ve halkların her zaman elde etmeyi arzuladıkları amaçları, insan toplumunun bütün ideallerini gerçekleştirmek ve kurmak için çalışmayı da kastediyoruz. 

Gelecekteki aşamalarda devrimci halkımızin sınıfsız toplumdan ne anladıklarını gösterecek mefihumları merak etmeleri gerekir. Sınıfsız toplum ideali sanayileşmiş burjuva topkamunun idenli olamaz; | an gi şartlar altında olursa olsun burjuva - Bn tüketim top-Tumunun ideali olamaz 


Hangi ülkede olurlarsa olsunlar orada sosyalizm için mücadele edenler dünyanın geri kalan kısmını unutmazlar 


OSYALİST ideal, bir an için bile, entermasyonalist olmadan var olamaz, Hangi ülkede olurlarsa olsun, orada sosyalizm için mücadele edenler dünyanın geri kalmış kısmını unutamazlar, Dünyanın bir kısmında var olan yoksulluğu, fakirliği, cehaleti, ıstırabı ve sömürüyü aslâ unutamazlar, Bir an için bile dünyanın bu kısmının ihtiyaçlarını aslâ unutamazlar, Biz inanıyoruz ki, dünya gerçeklerinin unutulmasına göz yumulursa, yığınla-Ta gerçek entemasyonalist görüşü, gerçek devrimci görüşü aşılamak imkânsızlaşır, Dünya gerçeklerinin unutulmasına göz yumulursa, bu, emperyalizmle yüzyüze gelmek tehlikesini arttırır, Yığınlar yalnız maddi dürtülerle ve daha fazla tüketim vaadleriyle harekete sokulurlar. 
Bugün, açık ve samimi konuşmak gerek. 
Bu deleti ve enternasyonalist duyguların, dünyanın enli ini karşı ilginin ve uyanıklığın Avrupa'nın belirli sosyalist ülkelerinde yok olduğunu ya da çok zayıf olduğunu ileri sürebiliriz, Hepsine demiyoruz ama Avrupa'da ki sosyalist ülkelerin birden fazlasında, | Küba bursuyla giden öğrencilerimiz de dahil olmak üzere bu ülkelere gidenler çok kere tamamen gayrı memnun ve gördüklerine canı “sıkılmış © o-Tarak dönmekte ve bize «orada rada gençlik devrim, ci ve ideallerle ve &nternasyonalizm. n ilkeleriyle yetişürilmiyor; ve Batı Avrupa ülkelerinde hüküm sü süren idealler ve eğilimlerin büyük etkisi altında diyorlar. Çok yerde başlıca sohbet konuları para ve buna ben: ulari para ve buna benzer güdüler, maddi dürtülerin her çeşiti, maddi kazançlar ve måaşlar olduğunu söylüyorlar. «Bütün bunlar gösteriyor ki bu gibi yerlerde sosyalist bilinç ve enternasyonalist bilinç yerleşmemiş, Bazıları şaşkınlık içinde bize oralarda göni işi olmadığını, gönüllü i iği ni ve bunun olağan bir davranış olduğumu ve oralarda gerçek gönüllü işin anti - marksist bir akım kabul edildiğini söylediler. Şu ya da bu dürtünün kabulünü belirleyen, paraşütle atlamadan bir uçağı ustalıkla yere indirmeye varıncaya kadar herşey yapıldı. Vatandaşlarımızın duyguları, maddi dürtülerin böylesine kabaca kullanılmasından ve insan bilincinin böylesine kaba ticaretinden dolayı incinmiş. 
(Devamı Gelecek Sayıda) 
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Hikâyesini dinlemiş, duymuş, ama görmemiştim Şadi Babayı, Ziyaretçin var dediler. 
Baktım getirilen kâğıda, benim ve Veysi'nin ismi var, Kalem'e çağrılıyoruz, Sultanahmet'in eski merdivenlerini çıktık, salona geldik, Müdürün kapısındaki mahküm arkadaş kapıyı araladı, Güleç yüzü ve kendi deyimiyle «ortaya koyduğu zaman bütün işleri halledebilecek göbeği» ile biraz ileride Şadi Babayı gördüm. Gazete ve dergilerde çıkan resimleri onu tanımam için yetmişti, 

Şadi Babayı böyle tanıdım. Yaşına bakmamış, hastalığına aldırmamış, fileye üzümleri, şeftalileri doldurmuş ve hiç görmediği, hiç konuşmadığı arkadaşlarım, çocuklarını ziyarete gelmişti hapishaneye. 

Ve aradan günler geçti. Biz çıktık. Şadi Babanın 6 senelik yılan hikâyesine (benziyen dâvası sonuçlandı. Yargıtay Genel Kurulu Şadi Babanın 6 yıl 3 ay hapsini, 2 sene 1 ay sürgüne gönderilmesini içeren kararı onaylamıştı, 

Neydi bu dâva? Neden hapsetmek istiyorlardı Şadi Babayı? 

Bundan aşağı yukarı 6 yıl önce, 12 Aralık 1962'de Cumhuriyet gazetesi sütunlarında bir yazı “yayınlanmıştı. Yazının adı «Türkiye'nin Tek Kurtuluş Yolu Sosyalizm» di. Yazıyı Şadi Alkılıç yazmıştı. O devirlerde Adalet Bakanı Abdülhak Kemal Yörük, İçişleri Bakanı ise Hıfzı Oğuz Bekata idi. Savcılar bu iki bakanlığın «uyarıcı» yazıları üzerine, 14 Aralık tarihinde, Şadi Alkılıç hakkında, adı geçen yazıda komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla, dava açmışlardı. 

Şadi Alkılıç 24 Aralıkta teslim oldu ve 
derhal tevkif edilip cezaevine gönderildi, 5 
gün sonra ise, o zamanların Cumhuriyet gazetesi Yazı İşleri Müdürü, şimdi Yeni İstanbul gazetesinin dış yorumcusu Kayhan Sağlamer tevkif edildi Kayhan Sağlamer; komünizm propagandası yapıldığı iddia edilen yazıyı yayınlamaktan sanıktı, 

Sorgular yapıldı, mahkemeler başladı. Şadi Baba sorgu için şöyle diyor: «Yargıcın önüme çıktık, bir de baktım Kayhan ağlıyor. Yargç «Niye ağlıyorsun Kayhan Bey» deyince, Kayhan, «Hâkim Ben, ben Marksizmi anlayacak kabiliyette değilim. Bu yazıda suc olduğunu nereden bileyim?» diye sızlandı. Ben daya- 
'namadım. «Aman oğlum ağlama! Ne olur ne olmaz, bakarsın Şadi ağladı diye adımızı çıikarırlar, sonra 30 yıllık sosyalist hayatım mah volur. Bırak ağlamayı!» dedim, Ama o jandarma odasında da ağlamaya devam etti, Sorgu- dan birkaç gün sonra, Cevat Fehmi Başkut, Kayhan'ın bu söylediklerini öğrenmiş olacak, ona sosyalizme ait bir kitap gönderdiydi, okuyup öğrensin diye...» 

Evet, dava böyle başlamıştı. Aradan günler geçti, Devrin Başbakanı İsmet İnönü gazetecilere «Kayhan'a yazık oldu» diye bir beyanat verdi. Marksizmi anlayacak kabiliyette olmayan Kayhan'a yazık olmuştu... 

Ve İnönü ilk celseye Kayhan'ın avukatı olarak eski Adalet Bakanlarından Sahir Kurutluoğlu'nu gönderdi, Şadi Baba bu celseye ait anılarını şöyle anlatıyor: «Sahir Kurutluoğlu içeri girince, 1, Ağır Ceza Reisi ayağa kalktı. 
Nasıl kalkmasın yahu! Adam Adliye Vekilliği yapmış, Koskoca Adliye Vekilliği. Yâni zamanında bu hâkimin âmiri olmuş. Derken, bir 


TiP’te olanlar 
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“Sizin kararınız adalet tarihinde görülmemiştir,, 


de baktım Kayhan o celse tahliye oldu, Biz yine içerdeyiz. Kararı duyunca «hâkim bey» dedim, «Kayhan'a yazık olmuştu ama, bu da Şadi'ye kazık oldu.» Bunun üzerine hâkimle aramızda kavga çıktı, Ve 1. Ağır Ceza davadan istinkâf etti.» 

1. Ağır Ceza istinkâf edince, dosya 2. Ağır Cezaya gelmişti, Burada hâkim Kayhan Sağ. 
lamer'e «Oğlum, madem ki sosyalizme aklın ermiyor, nasıl siyasi makale yazıyorsun?» diye sormuş, Sağlamer de «Efendim, ben Amerikan Kollejinde okudum, Amerikanseverim» diye cevap vermişti, Şadi Baba bu cevap karşısında itiraz ederek, «Reis Bey, ifadeler karışabilir, daktilo hatâsı olabilir, Şerik-i cürmüm (suç ortağım) Amerikanseverim dedi, ben ise vatanseverim. Zapta böyle geçsin» demişti. Ve duruşmalar bunlara benzer ibret verici sahnelerle sürüp gitti, 

2. Ağır Ceza Mahkemesi avukatlar tarafın dan reddedildi, Dosya 3, Ağır Cezaya geldi. 
Şadi Baba hâlâ içeride yatıyor, Kayhan Sağlamer ise Avrupa'da röportaj yapıyordu. Hazırlık tahkikatı sırasında bilirkişi tayin edilen Prof. Sulhi Dönmezer, mutad olduğu üzere, makalede komünizm propagandası yapıldığına dair fetva vermişti, İtiraz üzerine Mahkeme heyeti yeni bilirkişilerin ogörevlendiril. 
mesine karar verdi. Yeni bilirkişiler Profesör Hüseyin Nail Kubalı ve İktisat Doktrinleri Tarihi Doçenti Oktay Yenal, Hazım Atıf Kuyucak. 

Prof, Hüseyin Nail Kubalı raporunda, «Makale yüksek insani hisleri kapsayan ve hümanist enternasyonalizme dayanan ahlâki vasıf- ta bir yazıdır, Bunda komünizm propagandası yoktur» diyordu. Doçent Oktay Yenal da, yazıda komünizm propagandası olmadığı kanaatindeydi, Ancak, Hazım Atıf Kuyucak, makalede şiddetli bir komünizm propagandası bul. 
muştu!... Nasıl bulmasın ki, Hâzım Bey Mobil- in 30 bin lira aylıklı müşaviriydi... 

Bu sırada Şadi Babanın avukatları Avrupa'nın tanınmış bilim adamı ve siyasi liderlerine makaleyi göndererek fikirlerini sordular, İtalyan Cumhurbaşkanı Saragat'dan gelen cevap şöyleydi: «Makale 100 seneden beri söylenen sosyalist fikirleri ieriyor.» Prof, Nenni ise, «Avrupa'da her sosyalist bu makalenin altma imzasını koyar vebu makale ancak Franko'nun İspanya'sında takibata uğrar» diyordu, 

Şadi Alkılıç 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından oybirliği ile beraat ettirildi ve serbest 


Türkiye İşçi Partisi, zabıta olayları, bir de kapatılmama tartışmaları dışında çoktandır gazete manşetlerine çıkmıyordu, Son günlerde. TİP yeniden günlük gazetelerin manşetlerinde yer başladı, Gazete haberleri doğruysa başta partinin teoricisi Sadun Aren ve yine Partinin demagojik yolları da zorlasa büyük polemikçisi Behice Boran olmak üzere Partinin üst kademe görevlileri Aybar'ın köksüz, sorumsuz ve akla da politikaya da uygun olmayan son beyanlarına karşı çıkmışlar; kendisini istifaya zorladıkları, ya da 


Bora GÖZEN 


bırakıldı. Bir sene hapiste yatmıştı, Çıkınca aylarca işsiz ve parasız kaldı, Evvelce Sağlık Bakanlığı İkmal Depoları Müdürü idi, Neden sonra Sivas Sağlık Koleji Müdür Muavinliğine içyin edildi. Şadi Baba bu konuda «Müdürlük. 
ten Müdür Muavinliğine terfi ettik» der, Sivasa gidince, kendisine Sağlık Müdürlüğünde bir oda verip Koleje sokmamışlar. Buna içerliyen Şadi Baba meşhur dörtlüklerinden birini döktürmüş: 


Felek vurur silleyi arkası arkasına 

Yarış atını koşar bir cöp arabasına 

Şeflik, Müdürlük etti Şadi, en sonra şimdi Sivas'ın oturttular bir kırık masasına, 


Sivas memurıyeti iki sene sürdü. Bu arada savcılık karan temyiz etmiş, Yargıtay da kararı bozmuştu, Dava yeniden görülmek üzere Istanbul 3, Ağır Ceza Mahkemesine geldi. Mah keme Heyeti ilk celsede şu önemli kararı verdi: «Sizin kararınız dünya adalet tarihinde görül. 
memiştir, Peşin hükümle Sadi Alkılıç mahküm edilmek istenmektedir, Hâkimlerin takdir hakkına açıkça taarruz edilmektedir. Bu sebeple Mahkememiz dövadan istinkâf etmektedir.» 


Karar basında büyük yankılar uyandırmıştı. Aziz Nesin, İlhan Selçuk, Çetin Altan, Refik Erduran yazılarıyla kararı övdüler. 


Dosya 5, Ağır Cezaya geldi. 5, Ağır Ceza yeniden beraat kararı verdi, Ama savcılık bu defa da temyiz ediliyordu, Yargıtay Genel Kurulu toplandı ve Şadi Alkılıç 7,5 seneye mahküm edildi. Sene 1965 olmuştu, Şadi Baba yeniden «içeri» girdi. 

Bu defa sanık avukatları karara itiraz ettiler, Dosya Yargıtay 4. Ceza Dairesine geldi. 
Şadi Alkılıç davası artık Türkiye'nin sınırları. 
nı aşmıştı, Uluslararası Siyasi oMahkümları Kurtarma Derneği ve Uluslararası Basın Enstitüsü, Alkılıç'ı 1965 Şubat ayında «ayın dünya mahkümu» ilân ettiler, İngiliz düşünürü Bertrand Russell, Prof, A. J. Ayer, Selma Ashworth Şadi Alkılıç'ın mahkümiyetini protesto edenler arasında idiler, Bu arada Yargıtay Baş .kanlığına yurt dışından öyle çok mektup gelmişti ki, Yargıtay Başkanı İmran Öktem 1966 
Adli Yılı'nı açış konuşmasında, «Bu uluslararası kuruluşlar ve yabancı düşünürler Şadi Al. 
kılıç için gösterdikleri ilgiyi Kıbrıs'taki soydaşlarımız için de gösterselerdi, memnun olurduk» demek zorunda kaldı, 


almaya geçinen 


yeleri zor, yıpratıcı olur. Böyle düşünülünce Aybar'ın karşısındakileri haksız bulma olanağı yoktur. 

Fakat... Büyük fakat, kü duruma gelişine hizmet etmiş olmalarıdır. Aybar diye bir varsa bunu şişiren, en çok nefes verenlerin başında herhalde Behice Boran gelir. Ve o Sadun Aren daha düne kadar Aybar'ın teorik tutarsızlıklarını bilimsel zarflara koymanın baş cambazı değil miydi? Bu nedenle Aybar'a karşı savaşın başarı kazanması zordur, Aybar'ın tak- 


Şadi Alkılıç Toptaşı Cezaevinde 


1966 yılının sonu yaklaşıyordu, Sadi Baba ikınci hapisliğinin birinci senesini doldurmak üzereydi, Yargıtay 4. Ceza Dairesi oybirliği ile tahlıyesine karar verdi. Böylece bir Sene daha yattıktan sonra, Sadi Baba tekrar «dışarı» çıktı. Bu defa 4 ay işsiz kaldı, Sağlık Bakanlığı onu Bakanlık emrine almıştı, ama ödemek zorunda olduğu maaşını bir türlü ödemek istemiyordu, Güç belâ Siirt Sağlık Koleji Edebiyat Öğretmenliğine tâyin ettiler ve gitti. 

Siirt Bakanlıkça bir «sürgün» yeriydi. Oysa Şadi Baba orada da yapacak çok şey bul. 
muştu. Doğulu vatandaşları uyandırma çabaları kısa zamanda dikkati çekti, «Doğu Mitingleri» ne de katılınca, iktidar, Siirt'in Şadi Baba için hiç te sürgün yeri olmadığına kanaat getirdi ve Şadi Baba bu defa İstanbul'a sütüldü: Kadıköy Frengi Dispanseri İdare Memurluğu... Sağlık Bakanlığının koskoca İkmal Depoları Müdürü, hakkında kesinleşmiş hiçbir mahkümiyet kararı olmadığı halde, önce Müdür Muavinliğine, sonra Edebiyat Öğretmenligine, şimdi de İdare Memurluğuna kadar indirilmişti. Aslında bunlar Şadi Babaya vız geliyordu, O neşesinden, enerjisinden hiçbir şey kaybetmemişti. Gülüyor, söylüyor, dörtilüklerini yazıyor ve «içeri» düşen kavga arkadaşlarını ziarete gidiyordu, Ama savcılar bu defa da peşini bırakmadılar, Her 'ne hikmetse Şadi Baba mutlaka mahküm edilmeliydi, Yargıtay Baş Savcısı, 4, Ceza Dairesi kararına itiraz etti ve Yargıtay Genel Kurulu ikinci defa toplandı, Bu toplantı sonunda Alkılıç, 14 muhalife karşılık 19 oyla, yani 5 oy farkla 65 sene hapse, 2 sene 3 ay sürgüne mahkümedildi. 
Bu cezanın 2/3ü infaz edilse Şadi Baba yakında 2 sene 3 ay yatmak üzere yeniden «İÇE-Ti» girecek, İki Ağır Ceza Mahkemesinin, bir Yargıtay Ceza Dairesinin beraat kararı, Şadi Babayı 4 yı hapis yatmaktan kurtaramadı. 


Aybar'ın karşısına çıkanların onun bugünbalon 


demeçlerinin Merkez Yürütme Kurulundan geçmesini şart koştukları için Aybar güven oyuna başvurmuştur, Aslında Merkez Yürütme Kurulu, Genel Başkan hakkında karar veremez, Genel Yönetim Kurulu, o da ancak üçte iki çoğunlukla Genel Başkanı düşürebilir, Zannederim Aybar, kendi mizacına uygun bir gövde gösterisi yapmak 
istemiştir, Ancak gövde gösterisi pek parlak olmamış ve Aybar, 12 
üyeden sadece 7 sinin güven oyunu alabilmiştir, Şimdi Genel Başkan, parti içi anlaşmazlıklardaki denenmiş yönetimiyle muhaliflerini Genel Yönetim Kurulunun karşısına yeniden çıkaracak, belki de telin ettirecektir. 


Tartışmalar Aybar'ın hürriyet ve demokrasi anlayışı ile ilgilidir. 
Aybar hürriyeti hemen hemen İsmet Paşa gibi anlamaktadır. Demok. 
ratik kurumlar denilen Anayasa müesseselerinin deneti altında yurttaş oyunu serbestçe (!) kullanmaktadır, Bu mekanizmaya sadık kalınmak ve bu mekanizmayı elde tutmak zorunludur. Aybar'a göre hür basın - şimdiki basını hür sayıyor - Sosyalizmde de kapitalizm- de de aynı fonksiyonu gören bir demokratik kurumdur, Bu hürriyetlere (!) saygı göstermeyen Sosyalist ülkeler ceberut bir uygulamaya giderek sosyalizmi sevimsiz kılmışlardır. Kitaplar gerçi böyle yazmiyor ama, biraz da karşı fikirleri savunan Proudhan ve Rosa Luxembourg gibi kişilerin kitapları yayınlansa bunlar da meydana çıkar. 
Doğrusu hiç bir sosyalist lider ne hukuk ne de teori alanında bu kadar hafif kalmamıştır. Ve Bernstein'den bu yana bir ölçüde bu kadar, mantıktan, bilgiden ve esastan yoksun bir sorumsuz yoruma doğrusu rastlanmış değildir, Aybar'ın bahsettiği yazarlardan Proudhan ütopik, yani hayalci de olsa sosyalist değildir, Bir sendikajist, bir anarşist olarak ansiklopedilerde sınıflanır, Rosa Lüxembourg ise, ismi daima saygı ve hüzünle anılacak yiğit bir sosyalist de sayılsa, genel kanı, teğinin yüzde yüz haksız çıktığı ve teorik hatalarını hayatı ile ve sosyalizm için çok değerli adamları kaybetmekle ödediğidir.. Böyle kaydedilmiş tartışmaların yeniklerine övgünün tek sebebi ancak Aybar düzeyince bir bilgi eksikliği olabilir. 


Aybar, mizaç itibariyle coşkun, çelebi, insanların zayıf taraflarımı iyi kollayan ama okumaktan, inceleme yapmaktan hoşlanmayan bir kişidir, Sosyalizmin ilk romantik yıllarında bu nitelikler başarı sağlar. Bu tip liderler her sosyalist hareketin başına ilk zamanlarda musallat olur ama, hareket güçlendikçe tasfiye olunurlar, Ancak tasfi- 


tiği partide düşünen kişi bırakmayışıdır. Hattâ bunlar Behice Boran ve Sadun Aren kadar elâstiki olsalar da, düşünenleri Aybar, polisle sosyalizmin gerçekleri arasına sıkıştırır. «Biz legal yolcuyuz, onlar değil» demeye getirir, Bir demagogla da bunu bilinçsizleştirdiği teşkilâta yayar, Oportünist sendikacıların ve doğulu eşrafın yönettiği bir oy çokluğuyla da meseleyi hasımları aleyhine kapatır. Gine öyle yapacaktır. Genel Yönetim Kurulunda terkip şöyledir: 

1 — Oportünist sendikacılar ve bunların etkiledikleri grup: Rıza 
Kuas, Şaban Yıldız, Kemal Türkler, Mecit Çakır, İbrahim Çetkin, 


Rahmi Eşsizhan, İlyas Başyılmaz vb, Bunlar 11 kişilik bir oy sağlar. 


3 — Aybar'a körükörüne sadık fikirsiz delegeler: Moris Gabbay, 
Kemal Sülker, Mürat Sarıca, Cemal Hakkı Selek gibi. Bunlar da en azından 6 oya sahiptir. 

3 — Tarık Ziya Ekinci'nin grubundaki delegeler, Doğu grubu ile 
Yahya Kanbolat'tan kuruludur. Bunların da en az 11 oyu vardır. Bu üç gruptaki delegeler dışında her delege Aybar'ın karşısında olsa bile gine Aybar üçte iki çoğunluğu sağlayacaktır ki, bunlar dışmda Behice Boran ve Sadun Aren'e karşı oldukları için Aybar lehinde de oy kullanacaklar (meselâ Kemal Nebioğlu) vardır, Aren ve Boran çok akıllı geçindikleri halde Aybar'ın karşısında bir teşkilât ağırlığı kurulmasına karşı çıkmışlar, ipleri sendika ağalariyle Doğulu eşrafın elinde bırakan gidişe göz yummuşlar, hattâ buna öncülük etmişlerdir. Bir kudretli Genel Merkez kurulursa, en akıllı (!) Genel Merkez yetkilisi kendileri olacağı için Aybar'la bir «troika» halinde üçlü yönetime hâkim oluruz sandılar. Ama giyotin'in ancak karşı güçlerle etkisiz bırakılacağını anlamadılar, Aybar geçen büyük kongreye Malatya'da büyük bir demagog tâyin etmişti. Bu demagog Genel Merkez adına muhaliflere satırları indiriyordu, Bu demagog Behice Boran'dı. Bu sefer, kendine çılgınca alkış tutan Doğu delegelerinin coşkun tezahüratı arasında bu işi Tarık Ziya Ekinci yapacaktır. İlk Meclis'e girildiği günden beri Aybar kendisine özel bir önem vermiş ve kendini ön plânda tutmak için büyük çaba harcamıştır, Sevimli bir simaya, Doğu'da kuvvetli müttefiklere ve akrabalıklara sahip bu genç politikacı yeni bir aşamaya girmek üzeredir. 

Ama bu aşama ne olursa olsun, ölü doğmasa da elden gitmesin diye ser içinde yetiştirilen, savaş gücünü kaybeden TİP içinde olanlar ve olacaklar bizce, bana göre artık önemini kaybetmiştir. Çünkü TİP sosyal fonksiyonunu ve bu fonksiyona uygun bir bünye kazanma şansını kaybetmiştir. 
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Finfinis'teki lokavi Kununsuzdur 


7 Ekim 1968 günü sabahı işbaşına gelen işçileri jandarmalar fabrikaya sokmadılar. Pos 

ta değişmeleri de yapılmayınca fabrikanın bin işçileri sokağa dökülüverdi. 

İşveren Dimitri Finfinise kendisinden yana olanlar öğretmişler, o da hükmünü vermiş. 
«Kanunsuz grev yapan işçilerin iş akitlerini feshettik, Can ve mal emniyetinin sağlanması için gerekli tedbirleri aldık... İşte o kadar.» 

Oysa yapılan işin iç yüzünü gün ışığına çıkarabilmek, lokavtın kanunsuz yapılmasını zorunlu kılan nedenleri açıklıyabilmek ve ancak ondan sonra işçileri suçlamakta direten yetkililerin söylediklerini değerlendirmek gerek... 

Yoksa çalışma hürriyetine saldırı diye günâhsız, kusursuz 25 işçiyi küçük, büyük demeden toplattırıp karakollara tikmak, içlerinden sekizini de zindana atmak, olaylara yol açan öğverenin kanunsuz davnanışlarını ört bas etmek sayılsa gerek... 

Daha önce olanları da göz önünde tutarak olaylanf sıralayalım ve eleştirelim, Ka- 


nun dışı ilokavtn ne biçim hazırlandığını da araştıralım, 
1 — İşvereni kanun dışı lokavta zorla- 


yan sebepler var mıydı? 

İşyerinde, iş emniyeti ve işin sağlığı hakkındaki kanun kurallarının uygulanmamakta olması, işçilerin sağlığı ve güvenliği için kanunların öngördüğü hususların yerine getiril. 
mesinin zamana ve masrafa bağlı olması, işçiierin bu yönlerden işvereni bunaltan isteklerinin çoğalması elbette ki Dimitri oFinfinise, karşı tedbir alması gerektiğini düşündürmeye başlamıştı. 

Hele İstanbul 21 nci As. Hukuk Mahkemesi tarafından yaptırılan bilirkişi incelemesi ve vardığı sonuç, işçilerin tartışmasız haklı bulundukları gerçeğini de ortaya çıkarmıştı. 
İşçiler iş emniyeti ve işçi sağlığı bakımından yetersizlikler içinde çalıştırılmaya elbette ki zorlanamazdılar... Yetkililer (o kanunmlarımızda yükümlü bulundukları ödevleri ve işleri yapacak olurlarsa Dimitri Finfinis'in Branda fab rikasında işçilerin çalıştırılması durdurulacak, eksikler tamamlanıncaya, sakıncalar giderilinceye kadar işçiler ücretlerini almaya devam edecekler ve bu zorlama sonucundadır ki fabrikada iş güvenliği sağlanmış, işçi sağlığı ku: ralları uygulanmış olacaktı, 

iBöylesine külfetli, masraflı, kârdan yoksunluğu gerektiren şartlardan kurtulmak için öncelikle işçilerin, bilinçli öngütlenmelerin; önlemek, önlenememiş ise dağıtmak gerekiyor- 

Dimitri Finfinis ve kendisinden yana olanlar buna bit çâre bulmalıydılar. 

O halde işçileri örgütleyen, işçilerin uygun Vve yeterli şartlarda çalışmaları gerektiğini savunan ve öngören Federal Sendika yok edilmeli, Dimitri Finfinis bu işçi kuntulmalıydı. 

Dahası da vardı: İşyerinde işçi ücretleri de yürürlükteki iş şartlarına ve anlaşmaları- na uygun olarak ödenmiyordu ki, Akort çalışan, iş miktarı üzerinden ücret alan işçilerin hakları öteden beri kısıtlanıyor, olup bittilere getiriliyor ödenmiyordu, Ne varki işçiler Federal Sendikada örgütlenmiye başlayınca, ödenmemiş işçi alacakları için dâvalar' birbirini takip ederek açılmıya başlamış, yetkili İş Mahkemeleri'nde işveren aleyhine açılan davalar da çoğalmıştı. Tutarı da yüzbinleri aşmıştı... Davâlar yetişmiyormuş gibi bir de ücret pusulalarındaki yanlış hesaplamalara, gelişi güzel yapılan kesintilere el konmuştu, Bu şartlarda, hak ettikleri ücretlerin ödenme şekillerindeki lâubaliliklerin giderilmemesi halinde işçilerin direnme, şartların düzelmesini böekleme hakları doğuyordu.. İşverende kalan, işçi alacakları üst üste yığılıp artıyordu, 

Bütün bunlar Federa] Sendika işçilerin örgütlenmesi ve bilinçlenmesinden oluyordu... 
Dimitri Finfinis ise böylesine bir ortamda artik fabrikasını çalıştıramazdı. Çünkü alışmamıştı böyle şeylere... 

Federal Sendika yok edilmeli, işçilerin örgütlenmesi durdurulmalı açılmış davâlarından işçiler vazgeçmeli, artık dâva açılmaması sağlanmalı, işçiler eskisi gibi başıbozuk düzen çalışmaya devam etmeli, hesap kitap sorulmamalı, kanun lâfı edilmemeliydi.... 

İşte buna bir çıkar yol bulunmalıydı... Bu şartlarda işçi çalıştırılamazdı... Hepsi işten çıkarılmalı, gelmekte olan kışı düşünen, iş bulup çalıcağına aklı kesmiyecek olan işçiler Federal Sendikadan çekilecekler, Dimitri Fin- 


o Cumhuriyet Bayramı Ge 


Fiv letal oe 


Armer 


A politikanın etkileyemediği kanunlar vardı. 


misinde kadim itefeci-bezirgan sermayenin 


mulmayan, her  kımıldanışı «ağa?) ağırlığı ile boğulan, binbir devlet 


KÜÇÜK ÜRETMENLER tefeci ~ bezirgan “torbasında kekliktiler, 


o yüzden en iyi niyetli olsun veya “olmasın, bütün&resmi “yasak. 


Jar». ister istemez kitapta kaldı. Hayatta kadim tefeci-bezirgan Mişki- 


rıyla işlediler. Eski «saltanatlarını» (yeni eginek) yürüttüler 


ve gitgide büyülttüler. 


(2)— EMPERYALİZM'in tepesi — o günler — Yunan Kıralı ile Türk Padişahının | gölgelerine > çöreklenmiş: İngiliz, Fransız, Amerikan, . emperyalist silâhlı güçleriydi, Emperyalizmin Türki- 


İtalyan ve ilh.. 


ye içindeki tabanı: yabancı komprador sermaye, yâni bankalar ve şir- 


ketlerle onların acenteleriydi. 


hareketlerinde Sovyet | İhtilâlini bastırmaya vakit bulamayan emperyalizmin silâhlı güçlerini de şeytan aldı götürdü, Tabandaki modern AK yabancı şirketlerle acenteler ne oldular? 


/ Düyunu “Umumiye 


alacaklıları -Şark 


na a okşanmaktàn Fa gh Talh. ve varsa “yoksa biricik + 


devlet gözdesi yapıldı, 


Bunun üzerine pek imrendiğimiz özel sermaye külâhları silâhları değiştirip yerli milli şirketler kılığında «adanmış toprağına» kavuştu, Uluslararası finans kapital bütünlüğü içinde bir öz ve özel parça oldu. Türk'ler «Medeni Kıyafet» takınıp «Avrupalılaştılar», Batılı kodaman turistler ve vaktiyle Türk'e tepeden bakan komprador- 


lar da «Türkleştiler.» 


Birinci Dünya Savaşından sonraki «Cemiyeti Akvam» (Uluslar Derneği) adını alan kozmopolitlik eğilimi, İkinci Dünya Savaşı'ndaki «Birleşmiş Milletler» biçimine doğru gelmişti, NATO, CENTO, Pentagon kemerlerini can kurtaran simitleri gibi kuşandık, Cumhuriyetinin başlıca «hikmeti vücudu»: (türkçesi: DOĞU GERCİLİĞİNİ); İkincisi Emperyalizmi (türkçesi: ` 


BATI GERİCİLİĞİNİ) yok etmekti, 
Pim 


vazi saf dışı edildi. Em rasi> Ve «dış yal 


yardım» adı verilen Truvanın Atıyla yurdumuza baca- dan girdi. Bir de baktık, 1923 yılı finans kapital şeytanının alıp gö- 


türdüğü yabancı silâhlı güçleri, ayni şeytan satamayıp geri getirdi. 


Ve yüzlerce üste yuvalandırdı. 


œ< O nedenlerle, kırk yıllık ara geçmeden: Birinci Kuvayi Milliye. 
cilikten sonra bir İkinci Kuvayı Milliyecilik gerekti. 
1919 - 29 yılları Birinci Mill Demokratik Devrim sosyal bir k kü- 


kökünü ancak genlikli 
(prosper: Müreffeh) ve hiz hızlı bir modern Sanayileşme Kazıyabilirdi. 
Geniş üretim alanımız, toprakta küçük- ekici, sanayide esnaf elile yürütüldükçe Kaçınılmaz sonuç belliydi. En ufak 


ii 29 arası Türkiye'de, kadim doğu gericiliğinin kavuğu olan | saltanat devrildi. O kavuğun örttüğü asıl doğu gericiliğinin başı: te- | feci - bezirganlık dımdızlak parladı Kaldı, O | yeni, «gericilik»: budanmış ağaç gibi, her zamankinden daha zor kötekli ve daha gürbüz olarak, dört bucağımıza dal budak saldı, 

1919 -29 arası, Türkiye'de modern Batı gericiliğinin şapkası olan 
emperyalizm, silâhlı kuvvet biçimiyle önce kapıdan kovuldu, O şapkayı taşıyan eskimiş ve 'iler tutar yeri kalmamış komprador burjualizm şapkasını larına geçirdiler, Kapıdan kovulan yabancı sermaye: «Batıcı Demok- 


ye: «komprador burjuvaziye» karşı gerçekleşti, Ancak, komprador. 


finişin bildiği tanıdığı Teksif Sendikasına yeniden girecekler, davâlarından vazgeçtiklerini noterde yazdırıp imzayı basacaklar, ayrıca boş üç kâğıdı imzalayıp işverene verecekler ve tekrar işbaşı yapıp ancak çalışabileceklerdi. Hem bunu kaç kere yapmış ve istediğini sağlamıştı. 
Branda Fabrikasındaki lokavta, başka bir deyimle, topluca işçileri işten çıkartıp, üretimi durdurmaya, dilediği şartlarda çalışmayan işçileri kendi koştuğu şartlarda çalıştırmak için işçileri zorlamaya işvereni de bu nedenler itmişti... 
2 — Nasıl olacaktı bu iş?... 
Kendince kolaydı... Federal Sendika kurulup bütün. işçileri örgütlemeden önce işçiler 


Teksif Sendikasındaydılar ya... O sendikanın bir yöneticisi de fabrikada işçilerin başında kontrTollukla görevliydi ya... Kendisine, para 


ile tutulacak bir kaç yardımcı da katardı, Federal Sendikanın toplu sözleşme yetkisi almasını önlemek için elden gelen yapılır, göz dağı vermek için üç beş işçi işinden kovuldu mu, Federal Sendika çözülüp dağılır, işler tekrar yoluna girer, olur biterdi. 

Nitekim, ilk deney Federal Sendikanın başkanını, sekreterini, başkan vekilini ve fabrikadaki sendika temsilcisinin işlerine son verilmesiyle yapıldı. 

Ne varki işçilerin şiddetli tepkisi ile karşılaşınca geri dönmekten başka çâreleri yoktu. 
Ve döndüler, işten çıkarılanlar tekrar işe alındılar, Çünkü bu arada işlerinde güven görmiyen, örgütlerine karşı işverenin tutumunu beğenmeyen işçiler dört gün üretimi durdurmuşlar, güçlerini ortaya koymuşladı... 

Bu deneyden çıkan sonuç işvereni beylik yollardan başka çârelere başvurması gerektiğini anlamasından başka bir şey değildi. 

O halde yapılacak iş, Federal Sendikanın toplu sözleşme yetkisi almasını kösteklemek, eskiden olduğu gibi Teksif'in yetki alabilmesine .yardımcı olmak, bunun için de sendika aidatını Teksif adına yürütmek, Federal Sendikayı akçeli zorluk içinde bırakmak uygun 


- olacaktı. Bu da yapıldı. 


İşçilerin Teksif ile ilgilerinin kesilmesi için Federal Sendika kendi gücünün dışındaki bir ücreti notere ödemek zorunda bırakıldı. 
Ama yine Federal Sendika birincisinde alama- 


(Baştarafı 1. 1, E Sayfada) 


lar ve en kodaman büyük toprak 


. aldı... 


Av. Sedat Erbil 


dığı yetkisini, ikinci başvurmasında koparıp Artık toplu iş sözleşme yapmak hakkına sahip bir işçi örgütü olmuştu. Dimitri Finfinis sözlü, yazılı ve imzalı vaadlarının gerçekleşmesi ve işyerinde, yapılacak kanuni “bir grev hakkının kullanılması şartları da doğmuştu... 

Ya bu deve güdülecek, işyerinde kanunların öngördüğü düzen kurulacak, ücretler düzene sokulacak, işçiler insan onuruna yaraşan şartlarda çalışacaklar, ya da bu diyardan göçülecek işçiler grev hakkına başvurup çalışmıyacaklardı... 

Artık yapılacak tek iş, bulunacak tek çıkar yol fabrikada işçileri oçalışamıyacakları bir ortam yaratıp işçilerin çalışmamaları için ne mümkün ise onu yapmak, ardından da «Ba. 
kın kanunsuz grev yapıyorlar. Yetişini» diye 

Bu da yapıldı. Uydurma kavgalar çıkarıldı, Adı karışan temsilci işçi işinden kovuldu, Teksif'in adamları tarafından çıkarılan kargaşalıklar bardağı taşırdı ve Finfinis Branda Fabrikasında çalışan işçiler de; 

«Bu şartlarda artık çalışılmaz... Emniyet isteriz.» dediler şe 27 Eylül 1968 de üretimi durdurup, kanunların öngördüğü iş şartlarının işveren tarafından ortaya konmasını haklı olarak beklemeye başladılar... 

Gerçekler ortada duruyordu. Yapılan bir kanunsuz grev de değildi. 

Şimdi yapılacak bir iş kalmıştı ki, o da yapıldı... 

Tuttu işveren olarak Dimitri Finfinis; 

«Canım, malım tehlikede... kuntarın, koruyun beni» diye feryat fiğan edip, ortalığı karıştırıverdi... 

5 Ekim 1968 Cumartesi günü evlerine, gecekondularına giden işçiler 7 Ekim 1968 Pazartesi günü fabrikaya döndüklerinde her tarafın jandarmalar tarafından tutulduğunu, kapıda bekliyen kumandanın da; «İşten kovuldunuz, giremezsiniz... Siz kanunsuz grev yaptınız» deyişiyle karşılaştılar. 

Oysa yapılan şu idi: 

Kanun dışı şartlarda işçi çalıştırmak için, usül ve kanunlara aykırı olarak işçiler iştem topluca çıkarılmış ve üretim işveren tarafından durdurulmuştu... 

Ki buna kanunsuz lokavt denir. 


ların yerine, Türkiye.de, genlikli ve ilerici bir sanayi burjuvazisi geçemedi. «Eşsiz Örneksiz» Devletçiliğimiz sayesinde: tebdil gezen en kodaman eski kompradorlar, en kodaman, kadim tefeci - bezirgan- 


emlâk ağaları bankalar kubbesi 


Kiye eKonoz 


teşkilâtma göz yu- 


anet olası 


ları aynı iki başlı ejderhanın bu 


önce Kuvayi 


altında harman edildi; hepsinden, son sistem «her mahallede bir milyoner» parolalı yerli mi milli FİNANS KAPİTAL OLİGARŞİSİ yaratıldı. 


İN M DH59 - 69 yılları İkinci Mili Demokratik Devrim, 27 Mayıs'ın ışığı altında çimçiğ aydınlandı. Burada, nükleer başlıklı Amerikan üslerine sırtlarını dayamış bulunan finans kapital Kemal'in «EMPERYALİZM» dediği BATI GERİCİLİĞİ'dir. 
köylerimizi inlete inlete sömürdükçe biti kanlanan tefeci hacıağalık, Mustafa Kemal'in «Saltanat» dediği DOĞU GERCİLİĞİ'dir, Her iki 

Milliyeci atalarımızın savaş açık- — 


gericilik de, 48 yıl ö günkü gelişimidir. İki kahredici Tanet olası büyük baş-belâmızdır.  —— — 


oligarşisi, Mustafa 
Burada 


baş-belâmızdır. 


karmakarışık, hedef ne denli güç anlaşılır 


Kemal gelenekli CUMHURİYET BAYRAĞI başımızdadır, 


G Z _Mehmetçik, “Yunan Ordusunu baskına uğratınca Yunan Kıralını, maymun ısırdı, Türk Padişahının, kavuğu devrildi. Emperyalist si- g Tâhlı güçler paratönersiz iz kaldılar. Ana yurtlarındaki grevlierde, halk 


A 


Birincisi, saltanatı 


yüzden eski «irtica», 


Li 


rli milli şirketler baş- < 


4 
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$ Reklâm, işlerinizi saat gibi yürütür = 


REKLÂM VE TANITMA FAALİYETLERİNİZİ yurt içinde ve dışında 
WEN ETKİLİ VE EN İSRAFSIZ ŞEKİLDE YÜRÜTMEK İÇİN W 


Kurumumuz hizmetlerinden faydalanınız ii 


BASIN İLÂN KURUMU 


z j ir 


Cağaloğlu, Türkocağı Cad. no. 1, kat: 3 
Telefon: 276600 - 276601, İstanbul 


(Basın 60175/108 


TÜRK SOLU: Sayfa - 


K 


iki elde 
Birinci Kuvayı Milliyecilik: SİLÂHLI, askercil, sıcak savaştı, Bu 


savaşın bütün yokluklarına rağmen cephesi açıkça belirliydi. Stratejisi ve taktiği az çok genel kurallara göre basitti Hedefi ise olağanüstü kolay anlaşılırdı. 

İkinci Kuvayı Milliyecilikte, cephe ne denli başdöndürücü, strateji ve taktik ne denli olursa olsun, Birinci Kuvayı Milliyeciliğin devrimci, kutsal Mustafa 


i üri 


“(Geçen sayıdan devam) 
m agi eğitim uygulaması, halkın tümü Tü kapsayan, günün isteklerine ve ülkenin ko- 
“Şullarına" uygun bir felsefeden yoksundur. 
Bir. yanda halkımızın büyük çoğunluğu eği- 
“tğimsiz. bırakılırken, öbür yandan küçük bir azınlık” çocuğu büyük masraflarla yurt çıkar Jarma içevrik olmayan bir eğitimden geçirilmektedir. 

“Yüzde kırkı okur-yazar sayılan nüfusumü 
(95-584 ilkokul, W 67 si ortaokul, 96 25 
Kisa lek! okulları, % 28 lise % 1,6 sı yüksek <J T. 96 28 ise belli bir öğrenim kurumundan geçmeyen — Kişilerden meydana elmiştir. 96 86'yı bulan ilkokul çıkışı ve o- 
“kuma-yazmayı kendi kendine öğrenen yurttaşlarımızın okur-yazarlıktan ne derece ya- 
-arlandıkları; belli değildir. Bunlar doğru dürüst bir gazete bile okuyamaz, okuduklarım nlayamaz durumdadırlar: Orta, lise, yüksek kul bitirmiş yurttaşlarımız, tümüyle şehir ve “kasabalarda yaşayanlar arasındadır. Köylerde u grupa dahil okur-yazar insan çok azdır. 
2000 “köyümüzün 14000 inde okul yok 

kısım > köy okulları öğretmensizlikten  Kapalıodir, ya da çeşitli etmenler sonucu olarak ve rim son derece düşüktür. 28000 köy okuluna devam eden” öğrenci sayısı ile, 3000 şehir ve kasaba ilkokuluna devam eden öğrenci sayısı, “beşinci sımflarda hemen hemen birbirine eimir. Köylerimizde 24 milyon, şehir ve kasabâlârımızda iss 8000000 insan yaşar. Kız öğ 'enci sayısı bakımından durum daha da acı- 
,.1967 — 1968 öğretim yılında köy okulları- 
< beşinci sınıflarında 9600 kız öğrenci, şe- ve kasaba ilkokullarının beşinci sınıfla. 
da 11300 kız öğrenci okumuştur. Bu rakam köy çocuklarımın; özellikle köy kızlarının örenim: haklarından nasıl yoksun kaldıkla. 
Tini göstermektedir. 

© “Köy okulları, öğretmen kadrosu bakımın an da bir perişanlık (içindedir. Türkiye'de "714 ilkokul öğretmeni çalışır, Bunlar, çesili mmenşeleräen gelen asil, Pesa vekil, öğretmenlerdir, 


a E 
; ve Şehirlerde: (o Köylerde 


37500 i jyer “Öğretmen 10036 
rd. Sb. Öğetmen 861 
uvakkat” Öğretmen 1986 
ekil: Öğretmen 4684 
Eğitmen 2536 


“Görülüyor 1 ki; “inesleğin” “usta. unsuru olan asil- ‘ögretmenlerin yarısı kasaba ve şehirlereki 3090. okula:. toplanmış, öbür yarısı da 


ki açıklar meslek dişindan “gelen 20009 den 

a görevlilerle doldurulmuştur. Bu 'öğretmenlerin çoğu rütelikleri bakımından © köyün katı koşulları karşısında yetersiz kalmakta ve hiç bir yarar sağlayamamaktadır, © Ayköğr kulan, araç, gereç ve öbür olanak “bakımından'noksan bir eğitim yapmakta olduklarından, köy çocukları doğru dürüst okuma-yazıma .bile öğrenemeden beşinci sınıf. 
an diploma almaktadırlar, Bu durumuyla köy okulları, birer göstermelik olmaktan öle geçe mmemekte, toplumumuzun gelişmesine (o hiçbir iada: ve b e 

© İLKOKUL SONRASI 

lk okuldan sonra köy çocuklarının devam ebileceği: okul yok denecek kadar azdır, Ka- 


Ra "Yoksul köy. ocakları, mutlaka köyde kahrlar Gidenler mâddi sıkıntılar yüzünden oku- 
> yamazlar, okulu . bitiremeden geri dönerler. 
© Köy çocuklarının ilkokuldan sonra devam ede- 
“bildiği yanlı askeri ortaokullar, liseler kapatlmarir, 1926 da çıkatılan bir kanuna göre, fa- 


“dan parasız yatılı olarak ortaokul-ve liselerde “okutulması gerekmektedir. Bu kanun halk ço- 
“iöükları İehine işletilmemektedir. Bugün Sayısı «dört bini geçmeyen parasız yatılı öğrenciler, “ “çoğunlukla ekonomik durumu: yerinde olan 

¿ aile bae 


BE öğretmenlerin çeşitlerine göre “Sisi 


8000” “Köy “okuluna dağılmıştır. Köy okulların 


“kir, fakat zeki halk çocuklarının devlet tarafın. . 


TÜRK SOLU: Haftalık Gazete © Sahibi: Şerif Tekben 9 
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ÖĞRETMEN OKULLARI 
İlkokulu bitiren köy çocukları, 


parasız yatılı oldukları için öğretmen okullarına ve İmam - Hatip okullamma gitmek isterler, Ancak ilkokula dayalı ilköğretmen okullarının 


sayısı azdır. Köy Enstitüleri kapatıldıktan sonra ilkokula dayalı öğretmen okulu açılmamıştır. Onların yerine çok sayıda ortaokül dan sonra Öğrenci alan öğretmen okulu açılmış, böylece öğretmen okuluna gitmek isteyen köy çocuğunun önüne bir ortaokul barajı kornmuştur, İlkokulu bitiren ber köy çocugı okuma umudunu, eski Köy Enstitülerinden çev- 


rilen altı yıllık öğretmen okullarına bağlamak- 


ta, sınavlara girmekte, fakat çok az öğrenci alındığı için, büyük bir “kısmı geri dönmek zorunda kalmaktadır. 1966 — 1907 ders yılın. 
da altı sınıflı öğretmen okullarına 77.056 erkek, 
6936 kız köylü çocuğu başvurmuş, buna karşılık 2.349 erkek, 451 kız alınmışır. 74.707 erkek, 6.485 kız çocuk köyüne dönmek zofunda kalmıştır. 

Her yıl böylece ilkokulu bitiren yüz binlerce köy çocuğunun okuma arzusu kırılmak- ta ve köyün karanlığına gömülmektedir. 

Köy kızlarının okutulma olanakları büsbütün ortadan kalkmıştır, 83 öğretmen okulun- dan yalnız altı tanesi ilkokuldan kız öğrenci ahır, Bunların da öğrenci mevcudu toplam olarak dört, beş bini geçmez. Bu dört beş bin kız öğrencinin bir kısmı şehir çocuğu olduğuna göre 24 milyon köylünün okuyabilen kızlarının sayısı üç bin civarındadır. 

Ülkemizin temel yapısını kuran, devletimizi ayakta tutan köylümüzün çocuklarina, Cumhuriyet yönetiminin verdiği eğitim hizmeti bundan ibarettir, Kız - erkek balk çocuklarun böylesine karanlıkta bırakıldığı bir ülkede yerden mantar gibi çoğalan özel okullar, kolejler her çeşit lüksün ve konforun içinde 


rahatça eğitim yapmakta, mutlu azmlığın ço- 


cuklarımı “yetiştirmektedir. Devlet bu gidişe 


“yardım etmektedir, Türk halkımın geleceği bu okullardan “yetişecek kişilerin yönetimine ve- 
» <wgilecektir-Okuyamayan halk çocukları,“ yöne?” ER 


time katılamayâcaklarından, gelecekte de Bu. 
gün olduğu gibi sömürü düzeninin alt yapısı 


© olarak ‘kalacaklardır, Ne kadar zeki ve yete 


nekli olurlarsa olsunlar, okuma hakkımı kullanamayan halk çocukları, bilinçlenip İiaklarıni 


` isteyecek duruma gelmeyeceklerdir. Hattâ. bu 


düzenin sürmesini isteyenlerin emrine ` girecekler, tutucu bir toplum. yapısının gövdesi olmaya devam edeceklerdir. * 

Hajk çocuklarının öğrenim hâklarına kavuşturulması ancak, DEVRİMCİ BİR EĞİ-TİMLE mümkündür. Anayasamızda devrimci eğitim uygulamasını zorunlu kılacak Hüküm. 


gitim sorunları v ve 


ler vardır, «Eğitimde fırsat eşitliği», «eğitime 


sosyal adalet», ilkeleri ârtık uygulanma alamına konulmalıdır. Gecikmeler, oyajlamalar Son bulmalıdır. Anayasa hükümlerini yerine getirmeyen sorumlular halkımızın karşısında - bir gün hesap vermek durumunda kalacaklardır. 


BOZUK EĞİTİM DÜZENİ , 

Büyük çoğunluğumuz eğitim hakkından yoksun bıraklırken, Öbür. yandan küçük - bir zümrenin çocukları da ülkemizin çıkarları bakımından pahalı, üstelik yanlış bir eğitimden geçirilmektedir. Okullarımı çalışma tarzı ve tutumu, halk sorunlarına 
Batının burjuva eğitim. sisteminden kopya edilen okulculuğumuz, ' Türkiye gerçeğine ya» bancı, kibar, efendi yetiştirmekte, bu okumuş efendi takımı, ancak (bürolarda , memurluk yapmaya yaramaktadır. Geri kalmış ülkemiz'n 


devrimci kadrosu, bu tür okumuşlardan bir i 


türlü sağlanamamaktadır 


Geri kalmışlığımızın bir nedeni de bu yan- 


hş eğitim tutumundan ileri gelmektedir. Okullarımız, özellikle üniversite ve yüksek okulla. 


rmz, büyük şehirlerde rahatına pek düşkün ; 


insanlar oyetiştirmektedir. Bizde ` okumuşlar, halka gitmemekte, fırsatını buldukça büyük şehirlere - koşmaktadırlar, Nice okumuş kişi. 
ler, köylerde kasabalarda, hattâ pek çok il mer kezlerinde büyük aylıklar karşılığında bile halka hizmet etmek üstememektedirler Bunda, aydınların geldikleri toplumsal katların, aldıkları kültür renginin rolü vardır, Az sayıda okuyan halk çocukları da halktan kopmakta, mutlu azınlığın rahatına katılmaktadırlar, İçin den çıktıkları çileli halkın sorunlarım, bil daha dönüp bakmamacasına unutmaktadırlar. . 

Okullarımızda okutulan ders konuları, öğ- 


a Yazı İşleri 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i 


çevrik değildir. 


ya İk a A m TE 


el bilgilerin, yaşantıdan uzak nitelikleri, 


'uygulaiadaki -yetersizlikleri öğrenimi hem 


güçleştirmekte, hem de yarasız ve gereksiz hale getirmektedir. e Okuyanlar, “okuduklarını tez zamanda unutmaktadırlar. Programları dolduran konuların en azdan yarısı boş yere kafa doldurmaktan öte işe yaramamaktadır. 
O yüzden okullarımızın ortaçağın ezberci okuhha benzemekten kuttulamamakıa, öğrenciyi bezdirip usandırmakta, öğrenmeye karşı bir tiksinti uyandırmaktadır. “Öbür yandan nice öğretilmesi gerekli şeyler öğretilmemekte, Türk çocukları, Türk gerçeklerine yabancı birakılmaktadır, Devrimci bir eğitim yolu ararken, her şeyden önce Türkiye sorunlarının bü- 


tün açıklığı ile öğretilmesini, kurtuluş yolları 


bulunması için çocuklarımıza düşünmeyi amaç edinmesini istemek bir zorunluktur. 

Türk halkının büyük çoğunluğu yoksuldur, topraksızdır, işsizdir, kazancı son derece dü 


şüktür, İnsan onuru ile bağdaşmayan ilkel bir yaşantının içindedir. Evi ev değildir. 


yatağı yatak değildir. Yemesi, içmesi yetersizdir. Ucuz satar, pahalı alır, aldanır, sömürülür, Bundan kurtulma çareleri vardır, Fakat hiçbir okulda, hiçbir derste öğretilmez, öğretilmesine izin verilmez. Sanki bu halk bizim halkımız değildir, Bu okullar sanki Türk halkını uyardırmak, geliştirmek için açılmamıştır, 

Yıllar yılı hiç değişmeyen, hayatta hiçbir işe yaramayan, yeni doğan ihtiyaçlara uygun cevap veremeyen müzelik biraakım bilgilerin ısrarla öğretilmesine çalışılması, üstelik doğru dürüst öğretilememesi, bir eğitim çıkmazı olarak karşımızdadır. Örneğin edebiyat ve tarih derslerinde günümüz insanının sorunlar- 
'na hiçbir ışık getirmeyecek, hattâ okuyup öğrenmeye nefret uyandıracak nice konular öğrencilerin kafalarına zorla doldurulmaya çalşır, Öğrencilerin dikkatleri ve ilgileri geriye çekilmek istenir. Buna karşın öğrenciyi, iyiye, 


* doğruya, güzele yöneltecek gerçekçi ve top- 


lumcdu yeni Türk edebiyatı öğretilmez,. prog- 


Tamlara ve ders kitaplarına alınmaz; Bu, mev. . 
g düzeni sürdürmekle.görevli yetkililerin, ye. © ekte olan yeni kuşaklarlımıza Kasıtlı bir v5 


Beskısıdır. 


Ders kitaplarının metinleri Kadar, ` kalite, © baskı, dizgi, mizanpajı da bozuk ve zevksizdir. 
Üstelik çok pahalıdır. Dar gelirli, yoksul öğ, 


renci velileni bu yüzden ağır bir yük altında” dir. Ders kitaplarının serbest bırakılması, yeni 


` aracıların türemesine, birçok aracının zengin edilmesine yaramıştır. 


“Okul kitaplıkları, güdümlü kitaplarla doldurulmakta, öğrenciye serbestçe okuma olana ğı verilmemektedir. Birçok okullarda kitaplık 


». yoktur.” Olanların kapısı kilitlidir. Güdümlü ki- 
“ taplar dışında kitap okuyan. öğrimen ve öğren- 


ci cezalandırılmaktadır. Öğrenciler, ders ki-İaplarının dar kalıpları içinde robot insanlar 


“ölarak yetiştirilmek istenmektedir. 


Fizik, kimya dersleri, laboratuvarsız, de- 


“'neysiz geçmekte, takrire dayandırılmakta, Öğ- 
.renciler, öğrendikleri. bilgilerin ne işe yaradı- 


Sını dahi öğrenememekiedirler. Beş yıl fizik 


“okuyan bir öğrenci, elektrik ampulünü yerine 


takamaz, bozulan sigortayı yapamaz durumdadır. 

Pek çok okulda işlik yoktur, Olanlar, araç ve gereçsizlik yüzünden işlemez, Birçok öğretmenler, laboratuvarlardaki, işliklerdeki araçları kullanamaz, öğrencilerin yararlanma- 


.sını, sağlayamaz, Onlar da yetiştikleri okullar- 


da bu araçları kullanmadan okumuşlardır. 

o Tarım dersleri, göstermelikten başka bir şey değildir. Dönt duvar arasında ve karatahta başında tarım dersi okutulur, Öğrenciler, toprağa basmadan, ekip biçmeden, bir ürünün nasıl büyüdüğünü, nasıl olgunlaştığını görme- 


: den, yedikleri ekmeğin, etin, sütün; peynirin, 


meyvenin, sebzenin... nereden "geldiğini bilmeden tarım dersi okurlar. Genel yapısı toprağa dayanan bir ülkede, yurt çocuklarının toprağa ve işe bu kadar yabancı yetiştirilmesi, onların temelden kopmaları sonucunu doğurmak. 
tadır, Bu insanlar, çalışmayı küçümsemekte, kendilerini besleyen üreticilere yukardan bakmakta, onların sorunlarını bir türlü anlamamaktadırlar, 

Okullarımızda verim iyice düşüktür, Son 


yılarda öğrencilerin yarısı, hattâ bazı okul- 
: larda yarıdan fazlası sınıfta kalmaktadır. Dev ¿letin eğitim alanına ayırdığı milyonlarca lira- 


nın Yarısı boşa harcanmaktadır. Öğrenci kıyıminin bu denli: fazla olması, Ta devleti' de- 
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" mamıştır, Devlet radyosunun yayınları, 


gil, dileleri de bir o kadar zarara a. ay 


dir, Gelen tepkiler. Karşısında Bakanlık iki de T bir sınav yönetmeliği değiştirerek işi © geçiştrmeye çalışır, “Sınavlar, objektif “değildir. Be. 
Hru ölçülere dayanmamaktadır. Bunun şaşır-. 
tıcı örnekleri görülür, Belge alıp okuldan ay- — rlan binlerce “öğrencinin okullarda. öğrendiği - bilgilerin hiç bir işlerine yaramaması yarı bir facladır. Okullarımız bir üst okula öğrenci hanrlayan makina olmaktan kurtarılmalıdır. 

Bazı okullarımızda, özellikle fen dersleri; öğretmensizlik yüzünden açık geçmektedir. Bu açıklar, meslekten ilgisi olmayan kişiler tara-. 
findan kapatılır. Kimi okullarda öğrenciler, © okumadıkları derslerden. not alıp. sinf geçer- ler. 

Bölgeler arasında korkunç ayrılıklar aki dır. Uzak il ve kasabaların, öğretmeniz orta. 
okullarında ve liselerinde okuyan, yurt çocuk” ları, büyük şehirlerin tam kadrolu, eğitimi vērimli kılacak bütün olanakları yerinde okullanda ve kolejlerde okuyan arkadaşları İle birz likte yanyana üniversite 'sinavlarına girerler. 
Üniversite kontenjanları dondurulmuş olduğu için birçokları geri döner, Durum, elbet taşra çocuklarının aleyhine sonuçlanır. Binbir Zor. 
tukla liseyi bitirebilen halk çocukları elehir, — üniversite öğrenci kadrolarının dışında, biakılır. 

Teknoloji ve tarım alanında halkız yet üştirilmeye muhtaçtır. Bizde okulculuk, yeni insanın ihtiyaçlarına, toplumun alt katlarınâ götürmek için değil, ilkokuldan, ünüversiteye.. 
kadar, hazır yiyici, klasik memur yetişrikmeye göre düzenlenmiştir, Geri kalmış ülkelerde bu cins âydınlar, toplumun gelişmesine, üretimin artmasına hiçbir katkıda bulunma. 
maktadırlar, Ülkemizin ihtiyaç duyduğu teke 2 
nik insanın yeri boş durmaktadır. E ; 

Teknik, okullarımız; hem nicelik, hem nis a telik yönünden kendilerine düşen görevi yapo mamaktadırlar, Çok pahalıya mal olan kız. ve. 
erkek Sanat Enstitüleri, Teknik Okul mezun-.. 
ları akademik okul çıkışlilardan pek . farksız; bir nitelikte yetişmektedirler. Çoğu bürolarda kalem efendiliği aramakta, mesleği. dışındaki. 
işlerde çalışmaktadırlar. Böylece,. yapıci, kurur”. 
cu fonksiyonlarını yerine getirmemektedirler. i: 

Okuldan, öğrenimden payını alamamış. geniş halk yığınları okutmak, yetiştirmek, işin de, uğraşında bilinçli, başarılı kılmak da devletin görevi olduğu halde, devlet buişi yapma maktadır, Halk eğitimi adına kurulmuş. halksız bürolarda, işsiz memurlardan başka kims& — ler gitmemektedir. Emekçi halkımız, bu gidiş. - le kendinden yana gerçek halkçı eğitime, Hali Dershanelerine, Halk Aksdemilerine, Halk Üniversitelerine zor kavuşacaktır. ES 

SİNEMA — TİYATRO — YAYIN 

Geri kalmış ülkelerde; sinema, tiyatro ve; 

yayın, halk. eğitiminde çok önemli rol oynayan. 


z Saraçlardir. Fakat ülkemizde olduğu gibi; bi 


araçlar, egemen sınıfın emrinde, halkı uyandır. 
maktan çok, halkı uyutmak için kullanılmak tadır. Özellikle, yerli filmciliğimiz, halk eğiti... 
mi açısından çok ters bir tutum içindedir. Para kazanmaktan başka amaçları olmayan filim 'yapıcılarinın “halka sundukları filimler, sanat ve fikir gücünden yoksun, dikkatleri asıl SO. 


` runlardan uzaklaştırıcı, uyutucu > niteliktedir. 


Dışardan getirtilen filimlerin de. ayni: nitelikte: olmasına dikkat edilmektedir, Fikir ve 


dir, Sinema. seyircisinin seviyesi. korkunç de- l recede düşürülmüştür. i Tiyatrolarruz, küçük bir azınlığın yararı. 
na çalışan lüks ve pahali kurumlar olmaktan kurtarılamamıştır. Büyük halk yığınlarina, Ti. 
yatro kelimesinin anlamı bile ulaştırılmış değildir. Halk sorunlarına eğilmeye çalışan özek “tiyatrolar, devlet desteğinden yoksundur. Sadece kendi ülkücü çabalarıyla ayak durabil.. À mektedir. z 
Radyo, henüz halkımızın tamamına ulaşa $ “yerli ve yabancı sermaye çevrelerinin ilân aracı ba linde çalışmaktadır. Eğitim yayınları; Halk, bi ': linçlendirecek nitelikte değildir. o Çağimızın bu çok etkin eğitim grälar: T ne acıdır ki ülkemizde halkın uyanmasına ters düşen bir çalışma içindedirler, VE SONUÇ ia Ni 

Yukarıdan beri sayageldiğimiz eğitim. - sisi teminin kuruluşu ve işleyişi, halkımızı, “geni © kalmışlıktan, bilimsizlikten ve egemen smıfin - güdümünden kurtaramayacaktır. Tam tersine yerinde saydıracak ve onun çileli hayatını. bir süre daha uzatacaktır. Gene ayağa kul, patros“ na işçi, şeyhe mürit, politikacıya oy tarlası ola caktır. Yüzyıllardır sürüp gelen bu ters gidişi durdurmak, halkımızı insanca yaşamanın hak ve özgürlüklerine kavuşturmak zamari, gelmiş tir, .Bu bakımdan devrimci eğitime geçmek. 
bir Zorunluk olarak karşımızdadır. 

Ancak, eğitim ve öğretimde yapılacak dev rim, bu devrimin üstüne oturacağı ékonomik ve sosyal yapin Anayasamııza göre düzenlen- 
'mesine, eğitim Kurumlarının halk yararına iş-Jeyecek bu yeni yapı üstüne ` oturtulmasına bağlıdır, siyasal ve doğal çevreye ögemen dev | 'rimci kuşaklar da yetiştirmiş olacaktır. ; 


SON 
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TÜRK SOLU: Sayfa - 8 - 


sanat- 
“gücü olan filimler, sânsünden geri çevrilmekte- 


